Hatay 
Tekel 


Başmüdürü 


Altunay 
MHP'li 


Gün Sazak'a gönderdiği mektupta “emirlerini beklediğini” bildirmişti 


Hatay Tekel Başmüdürü Altunay hakkında soruşturma açıldı 


© Gazetemizde 


CHPK.Maraş Kongresinde konuşan Hüseyin Doğan: 


"Ülkemize gözünü dikmiş 


ülkeler 


©Kongrede konuşmacılar CHP ll örgütünün, Maraş olaylarında pasif 


davrandığını belirttiler 


ALİ ÖZTÜRK KAHRAMANMARAŞ' 
TAN BİLDİRİYOR 


CHP Kahramanmaraş 
Merkez İlçe Kongresi dün yapıldı. Çekişmeli geçen kongrede,eski Başkan Av, Ali Şahin ile Doğan Aras'ın aday olduğu seçimi Orhan Sezal ve Hüseyin Doğan'ın desteklediği Doğan Aras kazandı. Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Doğan yaptığı konuşmada ülkemize gö- 

(Devamı Sa. 7 Sü.1'de) 


Türkeş 
Adapazarı” nda ilgi görmedi 


ADAPAZARI (ÖZEL) 

MHP Genel Başkanı Türkeş, dün MHP İl Kongresine katılmak için geldiği Adapazarı'nda, sayıları ancak 500'ü bulan bir kalabalık tarafından karşılandı... Umut bağladığı illerden biri o-Aan Adapazarı'nda ilgi görmeyen Türkeş'i bekleyen kalabalık, öğle üzeri başlayan sağanak yağmurla birlikte daha da azaldı. 

MHP Genel Başkanı partisinin Sakarya İl Kongresinde yaptığı konuşmada iktidarı ve POL DER yanlısı polisleri, uzun uzun eleştirdi. 

Türkeş; işçiye sahip çıkan CHP'nin şimdi işçiye kazık attığını öne 


sürerek, özetle şunları söyledi: o "'POL—DER'li polislerin ülkücülere 


(Devamı sa.7 ,sü.8'de) 


“AF, suç oranını artırıyor” 


Adalet Bakanı 
Mehmet Can: 


“Genel Af düşünmüyoruz" 


© Adliye Meslek Yüksek Okulları bu yıl öğretime açılıyor 


DİYARBAKIR (THA) 

Genel af düşünmediklerini açıklayan Adalet Bakanı Mehmet Can, Adliye Meslek Yüksek Okullarının bu yıl açılacağı- 


nı söyledi. 


Bakanlığı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a giden Meh- 
(Devamı sa.7 , sü.6'da) 


Hatay Tekel 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


ya eN 


Ssk nl Yam 


var” 


Olayda ağır yaralanan Polis Memuru Mahmut Turgut. 


TÖB-DER Ankara seç 


Demirel, güney gezisindeki mitinglerine katılanların sayısından memnun görünüyor. 


| İzlenimler ŞENNNNNNEEN 


"Her şey kuyruk oldu” Kemal Demirel 


Demirel Adana'da kendini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada,Adana'da sıkıyönetim olduğunu askerleri zor durumda bırakmamak (Devamı sa.7,sü 4'de) 


ARKADAŞLARINI KAÇIRMAK IÇIN KARAKOL BASAN 


Acilciler iki bekçiyi öldür 


HABER MERKEZİ 
Manisa'nın o Turgutlu İlçesi Emniyet Amirliği- ne oAcilci'ler grubuna mensup olduğu bildirilen kişiler tarafından açılan ateş sonucu iki gece bekçisi öldü, bir polis memuru ağır şekilde yaralandı. 
Turgutlu Emniyet Yetkililerinden alınan bilgiye göre: sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Emniyet Amirliği önüne (Devamısa.7, sül O'da) 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Demirel, Güney gezisinde de komünizme çattı 


Yazısı 7, sayfada 


Öğretmen grubu aldı 


© Trabzon Şube seçiminde Birlik 


Dayanışma devrildi 


© Kuyucak Şube seçimlerini ise Halkçı Eğitimciler kazandı 


MEHME 


TCAN 


ANKARA (ÖZEL) 
Önceki gün. yapılan TöB-DER Ankara Şubesi seçimlerini Dev-Yol taraftarı Devrimci Öğretmen grubu kazandı. 
2583 üyenin oy kullandığı seçimde, diğer 4 grubun toplamından 360 oy fazla alan Devrimci Öğretmen grubunun yönetim kurulu 
Tahsin Doğan, Yusuf Basat, Gülsen Mutluay, İbrahim Yeşilyurt ve Erol Çağlayan bulunuyor. 
Toplam 1471 oy alan Devrimci Öğretmen gru- 
(Devamı 8a.7, sü./ 'de) 


Rusya ile petrol arama anlaşması yapılacak 


ANKARA(ÖZEL) 
Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de petrol arama çalışmalarına katılma çabaları sonuç vermek üzere. İki ay önce Türkiye' ye gelip petrol arama çalışmalarına ilişkin bütün bilgi ve belgeleri alan Rus uzmanların Rusya'da bu (Devamı sa.7 ,sü7 'de) 


listesinde, 


Öldürülen bekçiler, 


binen CHP'liler 


dü 


imini Devrimci 
WEI- 


TKP'nin arabasına 


> 


Merih Çolakoğlu | 


CHP Kongrelerinden sonra TÖB-DER An- 
. kara Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu da CHP-TKP ilişkileri açısından ilginç olaylara sahne oldu. 

CHP'li öğretmenlerin oluşturduğu "Halkçı | 
(Devamı Sa. 7 
am m e em m a m m S 


Sü. 9'da) J 


PAZARTESİ 


9 


NISAN 1979 
350 kuruş 


fotokopileri yayınlanan mektupların daha önce Tekel 
Genel Müdürlüğü aracılığıyla 
Bakanlığa ulaştırıldığı öğrenildi 


ANKARA (ÖZEL) 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının Hatay Başmüdürü Hasan Altunay hakkında soruşturma aç tırdığı bildirildi. Altunayın durumunun bakanlık müfettişlerince incelendiği, ancak soruştur manın sonucunun h.nüz belli olmadığı belirtiliyor. Gazetemiz üç gün önce Hatay Tekel Başmüdürü Hasan Altunay" 
m MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak' 
a yolladığı ve onun önerdiği kişileri işe alacağına dair teminat verdiğini daha sonra da işe alındığını belirten mektupların fotokopilerini yayınlamıştı. 

Altunay'ın mektupla rında. Hatay MHP |l ve İlçe başkanlarının onayları da bulunuyordu 

Bilgisine başvurduğu- 

(Devamı sa.7 ,sü.8'de) 


Sudan'da bir darbe cirisimi ortaya çıkarıldı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Sudan yetkilileri bir açıklama yaparak geçtiğimiz Cuma günü bir darbe girişiminin ve gizli bir hareketin ortaya çrkarıldığını bildirdiler. Açıklamada darbe girişimi ile ilgili çok sayıda kişinin de tutuklandığı belirtildi. 

Orta Doğu Haber 
Ajansı verdiği haberde, darbe girişiminin Sudan'a gizli olarak silah sokulduğu yolunda alınan ihbarların değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkarıldığı bildirildi. 

Bilindiği gibi daha önce de, 1971 ve 1976 yıllarında Sudan'da Sovyet yanlısı iki darbe girişimi ortaya çıkarılmıştı. Bu girişimler önceden alınan önlemlerle (o engellenmiş ve Moskova yanlısı darbeciler cezalandırılmıştı. 


CN 
Önceki gün üç kurşunla vurulan Mihri Belli'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildiriliyor. Belli'nin vurulmasına tepkiler dün de sürdü. 


MİHRİ BELLİ'NİN SAGLIK DURUMU IVIVE 


© Ecevit: "Bu insanlık dışı saldırının sorumlularını 


TEP Genel Merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan Şaban Ormanlar “hükümetin faşist odakların üzerine cesaretle yürümesini" istedi. Yukarda solda Şaban Ormanlar, sağda ise Mihri Belli'nin eşi Sevim Belli görülüyor. 


HABER MERKEZİ 
Önceki gün silahlı bir saldınya uğrayıp, ayağın- dan karnından ve elinden üç kurşunla vurulan, Türiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli" nin, Cerrahpaşa Hastanesinde 6;5 saat süren bir ameliyattan sonra sağlık durumunun giderek iyileştiği öğrenildi, 

Mihri Belli'nin silahlı saldırı sonucu' yaralanmasına tepkiler dün de sürdü. 

Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş Mimarlar Odası Genel Kurulu ve SDP Genel Başkanı M. 
Ali Aybar yaptıkları açıklamalarda saldırıyı kınadılar, 


Türkiye Emekçi Partisi Genel Sekreteri Şaban Ormanlar, dün bir basın toplantısı yaparak, Partilerinin sürekli olarak faşist güçlerin tehditleriyle karşı karşıya kaldır ğını ve son saldırının Türkiyedeki sınırlı demokratik ortamı tahrip etmeye yönelik olduğunu belirterek şöyle dedi: 


(Devamı sa.7 , 8ü.4'de) 


Mimarlar Odası seçimlerini Önen'in listesi kazandı A- 


"Sosyalist Sistem”e saldıranlarla işbirliği yapılsın mı? 
Ayşe Dönmez 


Mimarlar Odası Kongresinde tarihi bir oyla ma yapıldı. Oylamanın konusu "Maocularla iş birliği" yapılsın mı yapılmasın mı idi. TKP ve 

(Devamı sa.7, sü.6'da) 
m m o e e va a a a m m a 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Mimarlar Odasının 25. 
Olağan Genel Kurulu önceki gün gece geç saatlerde sonuçlandı 

Yapılan oylamada Mimarlar Odası Yönetim Kurulu seçimlerini Devrimci Yurtsever Mimarlar Birliği grubu kazandı. 
” o Mimarlar Odasının Kongresinde seçimleri Yavuz Önen'in listesi kazandı. Yönetim Karulu su kişilerden oluşuyor: 

Ali Artun, Sait Kozacıoğlu, Raşit Gökçeli, Firuzan Anson, Yalçın Dede, Kayhan Şahinbeyoğlu 

Denetleme Kurulu: Hüseyin Tanrıverdi, Aykut Ünlütekin, Kadir Ateşok, Recep Karaba- ba, Ergun Ogan. 

Onur Kurulu: Orhan. 
Dinç, Selçuk Batur, Ay- da Buca. 


Başlangıcından bugüne kadar 
Türkiye- AET ilişkilerinin 

gelişimi 

8. sayfamızda 


e | 


4 Nisan 1979 


A DAPAZARI'nda bir genç. Gece okuyor, Gündüz Tekel bayiinde işçi olarak çalışıyor. Haksızlıkları, sömürüyü görmüş, küçükten yaşamış. Devrimci olmaya karar vermiş. 

Aydınlık 20 Mart'ta yayınına başlayınca, devrimci bir gazetenin çıkışı içini tutuşturmuş. Bir Aydınlık almış. Bir Aydınlık daha, bir Aydınlık daha, gittiği dernek Dev-Genç Aydınlık'ın görüşlerine karşı olduğu halde, o incelemiş A ydınlık' 
1 görmüş ki halkın dertlerini yazıyor. Karanlıkların üstüne gidiyor. 
Kitlenin muhabiri olmak isteyen, çileli halkın sesini duyurmak isteyen 20 yaşlarındaki bu genç dayanamamış kalkmış Adapazarı'ndan Cağaloğlu'na gelmiş. 

Neredeyse bir yıl olacak. Kapıdan girdiğinde eski bir tanıdık sanmıştık. Heyecanla elimizi sıkmıştı. 
Ve hemen söze girdi. "Ben Aydınlık'ın muhabiri olmak istiyorum." 

Bir solukta kısa yaşam hikayesini anlattı. 20 seneyi 10 dakika içerisine sığdırmak zordu elbette. Ama yaşamından bahsetmekten çok Aydınlık'ı, çalışmayı öğrenmek istiyordu. Uzun uzun konuştuk. Ama O'nu esas Adapazarı'nda gönderdiği haberlerle tanıdık. Kontrgerilla yayını sırasında peşipeşine gönderdiği demeçlerle tanıdık. CHP'li Belediye Meclis üyelerinin, Sakarya Ziraat Odası Başkanının, Ali Dikmen Akşam Lisesi öğrencilerinin demeçlerinin altında “gönderen Birtan Yazıcı" imzasını okurduk. Ve her seferinde de çalışmalarımız sürüyor, daha Adapazarı'nı iyi dolaşamadım diyordu. 

Gece okula, gündüz işe giden Birtan, her gün demeç yolluyordu ama iyi çalışamadığından bahsediyordu. 
Çalışkan, yiğit bir genci kaybettik. 

Gönüllü muhabirdi Birtan. Ada- 


HALKIMIZA RAPOR 


Önce ölümünün 


“sonra kendi haberi geldi 


haberi 


pazarı halkının muhabirliğini gönülden üstlenmişti. Devrimci bir gazetenin ne kadar zorluklarla çıktığını bildiğinden işten aldığı para- nın geçimine yettiğini, iki işi birlikte yürütebileceğini söylemişti. Gerçekten yürüttü de. Fedakar bir gen ci kaybettik. 


Muhtarla, Tekel bayiliği yapan şahısın sert tartışmasını yakından izlerken, muhtarın silahından çıkan kurşunlardan biri de O'na rastgelmiş. 

Ölüm haberi tez ulaşırmış. Gazete çalışanları büyük bir üzüntü yaşarken postacı Birtan'ın son haberini kapıdan bıraktı. Birtan son olarak Akıncıların Sakarya'daki mitinginden izienimlerini yazmış. Birtan'ın yazısını okuyunca bir an ölümünün yalan olmasını istedik. Aynı gün postaya atmış. Haberi yine de ölümünü aştı geldi. Gönüllü muhabirimizi kaybettik. 

Ailesinin, hepimizin, halkının başı sağolsun. 


Türkiye 


LA a Aiia ) 


SALARYA Aluncılaz Derneğinin zenlediği ” Dünya Mis | Yümanldeı dayanışma! lü Kagi H gra š Mikage A bali YAAA Eae ayera la m RR ii al k Soo ksu İnler hig ve yuusu. 
ai Va. otile be pndai DEd Ri a Decnği baş kam Mejin Yalan Roman i illet; Gal hi apseler sık a "Maz Kimon Toelage y lys Lh man olmadan Bms shuamaz y ; Kah rolsun fasist 

Wwe, “senle ölmez, dogonlanu athlanea Yonuş mek oz. Piska, oitre jve ndala - Muca delelae olr ocna Şekile vlagi domh 


Anan prae gaa 


A Saclen Yeici 


İLAN 


İLAN METNİ 

Afyon Alkoloidleri fabrikası kalite kontrol laboratuvarı için malzeme satın alınacaktır. 
$ Şartnameleri Ankara'da Genel Müdürlük malzeme satınalma ve ikmal İstanbul'da malzeme Şube ve İzmir'de Bölge Müdürlüklerinden temin edilebilir. 14.5.1979 günü saat 14.00 kadar Genel Müdürlük Haberleşme Md.lügüne verilecek teklif 


mektupları ayni gün saat 

14.30 da açılacaktır. Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Genel Müdürlük 

(Basın: 13430-355) 


İLAN 
TOPRAK MAHSULLERİ 
OFİSİ 
GENEL MÜDÜRLÜK 

Diş Tedavi ve Protez Bölümü için 62 kalem malzeme satınalınacaktır. 
Şartnameleri Ankara'da Genel Md.lük malzeme satınalma ve ikmal İstanbul'da malzeme Şube ve İzmir Bölge MD.lüklerlmizden temin edilebi-Nr. 

30.4.1979 günü saat 12.00'ye kadar Genel MD lük Haberleşme MD.lügüne verilecek teklif mektupları 
11.00 de açılacaktır. Ofisimiz 2490 sayılı kanunà tabi değildir. 

(Basın:13449-356) 


aynı gün Saat 


i L 


Birtan'ın son haberi 


Resmi Belgelerle 


KONTRGERİLLA ve MAP 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Kontrgerilla nedir? Nasıl örgütlendi? 
12 Mart döneminde ve 
günümüzdeki faaliyetlerini, resmi belgelere ve yaşanan olaylara dayanılarak hazırlanar. bu kitapta bulacaksınız. 


Genel Dağıtım: TUR—DA Hamam Sok. No. 4 Cağaloğlu-İstanbul 


A N 


TEKEL GENEL MÜDÜR İĞ ÜNDEN: 


Miktarı 
5.200 Kg. 
3.500 Kg. 


Çinsi 
Tanin Al'alcool 
Mas Filtran 


Geçici Teminatı Pazarlığın Tarihi Günü Saati 38.376.-TL. 
1.463,80TL. 7.5.1979 


10.30 
14.00 


7.5.1979 Pazartesi 


Pazartesi 


1-Yukarıda cinsi, miktarı ve geçici teminatları yazılı bulunan malzemeler hizalarındaki yazılı tarih, gün ve saatlerde mevcut şartnamelerine göre İstanbul-Cibalideki Merkez Satınalma Komisyonunda dış piyasadan pazarlıkla satın 


alınacaktır. 


2- Şartnameleri Komisyondan bedelsiz olarak alınabilir. 

3-Geçici ihalenin onayihnı izleyen 15 gün içinde ilgilisi bu işe ait damga vergisini idare veznesine nakden yatıracaktır. 

4-İsteklilerin geçici teminat makbuzu ve diğer gerekli belgeleri ile birlikte anılan gün ve saatte Satınalma Komisyonuna başvurmaları duyurulur. 


(Basın:13184-353) 


1979'DA 8 NİSAN'I ANMAK 


Nisanda faşistler tarafından şehit edilen Hakan Yurdakuler, Eşari Oran ve Burhan Barın arkadaşlarımız! saygı ile anarken, faşist yuvala- 


rm hâlâ dağıtılmaması- nın öfkesini yüreğimizde duyuyoruz. 


8 Nisan 1976'da tüm 
Ankara çapında ve SBF" de planlı bir saldırıya ge- 


' çen faşist güçler 3 arka- 


daşımızı katlettiler, çok sayıda arkadaşımızı da yaraladılar. 10 Nisanda düzenlenen cenaze törenine aralarında parlamento, Sayıştay, Danıştay üyelerinin, öğretim görevlilerinin de bulunduğu 
70 bini aşkın bir kitle 
ketılmış ve faşizme olan nefretini Yenimahalle Mezarlığına kadar yürüyerek göstermişti. Sokak ortalarında vurulan öğrencilerin kim vurdu- ya gittiği dönemde, MC iktidarı bu cenaze törenini engelleyemedi. 
Aradan geçen 3 yıl içinde faşistlerin halktan ve öğrencilerden tecrit oluşu daha da hızlandı. 
Bugün artık köşeye sıkışıp kendisine destek arayan bir güç durumuna düştüler. SBF'de de yeni 
8 Nisanlar yaratamayacaklar. Bununla birlikte, karanlık güçlerin tama- 


Fatma Yazıcı 


Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencisi 


men açığa çıkartılması- nın gündemde olduğu günlerde "Nasıl hesap so- 


rulacak"' sorusu büyük önem taşıyor. 
Okul koridorlarında 


56 komandonun arkasindan "hoşt, hoşt" diye bağırmak, derste leblebi tebeşir vs. atmak, onlar derse girdi giden sınıfları boşaltmaya uğraşmak 
Bu mudur faşizme karş: mücadele? Bunlarla "mücadele" değil, ancak çocukluk yapılır. Kendilerince katillerden hesap sorduklarını sananlar, karşı çıkan arkadaşlarımı ve 8 Nisanda faşistlerin kurşunladığı- ve beni ülkücülerle işbirliği yapmakla suçlamaktalar. 


"Hakan'ın katillerini SBF'ye almayacağız" diyen, keskin anti-faşist pozundakilere soruyorum: Hakan arkadaşımızı öldürmekten sanık 3 
faşist gılanırken neredeydiniz? 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


YOZGAT 


MHP mitingi 


mahkemede yar- 


15 Nisan 
öncesi 


Duruşmalarda tanıklık yaparken "Hakan'ı vuranı görmedik" deyip, 


sonra da "Aydınlıkçılar, Hakan'ın katillerinin okula girmesine karşı çıkmıyor" derken, yaptığınız Sahtekarlık ve ya- 


lancılık değil de nedir? 


Biz mahkemede Hakan'ın katillerini açıklayarak, cezalandırılmasını sağlalığımızdan, "ülküdaşlarıyla işbirliği”, "karşı- devrimci" karalamaların- dan etkilenmiyoruz. 


Ama Hakan'ın adının kullanılarak Hakan'a en büyük en büyük saygısızlığın yapıldığı okulumuzda hu sorumsuzca davrananları yeniden uyarmayı görev biliyoruz. 


Faşistlerden hesap sorulmasında, onların okul kapısından içeri alınıp alınmaması tartışılmiyor. SBF'nin kendisin- den olmayanların içeri alınmadığı bir derebeyi şatosu veya kurtarılmış bölge olmadığını herkes 


biliyor ve görüyor. Esas sorun öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğinin düşmanlarına karşı hangi politikalarla mücadele edileceğidir. 

Faşistler özellikle MC döneminde polis desteğinde "bu okula komünistler giremez" diyerek okulları işgal ediyorlardı. 
Bugün faşist işgaller kırıldı. Ancak değişik düşüncelere sahip öğrenciler huzur içinde okumalarına tahammül edememe anlayışı hâlâ yaşıyor. Faşistlerin zorbalığına karşı demokrasiden, öğrenim özgürlüğünden yana olduğunu pratikte göstermeden istersen "'ben antifaşistim" diyerek bin kere yemin et. Kimi inandırabilirsin? Ayrıca okulda solcu geçinen gruplar arasındaki kavgalar öğrencilerin gözleri önünde yapılıyor. Kavgalarm neden yapıldığı onlara açıklanıyor mu? 


SBF gibi demckrasi 


HALKIMIZI 


TERTİPLERE KARŞI UYANIK 


OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ | 


ELAZIĞ 


Böyle öğretmen de olur mu? 


Uzun zamandan beri Elazığ Devrim Ortaokulunda idareciler tarafından devrimci öğrencilere baskı ya- 


pılmaktadır. 


26.1.1978 günü Saat 11 sıralarında,dışarıdan gelen üç kişi ve okuldaki bazı taraftarları öğrencilere saldırdılar, Öğrenciler saldırganlara ge- 


reken cevabi verdi. 


Olaydan sonra, saldırıya uğrayan öğrenciler, okul idarecileri Fethi Kaya, Mustafa Gökçer, Sedat Kabaklı 


ben burada öğretmenlik yaparım, ya da siz burada öğrencilik yapamazsınız. Ben milliyetçiyim, beni 


öldürseler de bu yoldan ayrılmam" 


dedi. 


Sosyal Bilgiler öğretmeni Fethi, Kaya, "Mustafa Beyi kızdırmayın, silahını çeker sizi öldürür" dedi. 


Adı geçen idareciler okulda fa- 


tarafından önce arandılar, sonra okulun bodrum katına götürülerek sıra dayağına çekildiler. Mustafa 


Gökçer öğrencilere tehditle "Ya 


DİYARBAKIR 


şist propaganda yapmaktadırlar ve görüşlerini beğenmedikleri öğrenci leri anarşistlikle suçlamaktadırlar. 


Devrim 


Ortaokulu Öğrencileri 


Bir öğrencinin zorbalar yüzünden okuyamaması kişisel bir mesele midir? 


Geçtiğimiz ay Meslek Yüksek Okulundaki bir avuç DDKD'li (Şıvancı) zorbanın faaliyetlerini gazetemize yazdığım için aynı zorbalar tarafından konuşmak bahanesi ile sınıftan alınarak 15-20 saldırgan tarafından saldırıya uğradım. Saldırganlar bir daha okula ayak basmamamı, yoksa sonumun kötü olacağı şeklinde tehdit ettiler. 


Valiliğe can güvenliği öğrenim o özgürlüğümün sağlanması için müracaat ettiğim halde, herhangi bir önlem alınmadı. Bu durumda okula devam edemediğimden devamsızlıktan dönem kaybım oldu. Hâlâ okula gidemiyorum. Emniyet Müdürlüğüne bu durumu izah etmeye gittiğimde beni soru yağmuruna tuttular, saldırganlar hakkında hiç bir önlem almadıkları gibi, kendilerinin bu gibi işlere bakmadıklarını söyleyerek başlarından savdılar. Jandarmaya müracaat etmemi söylediler. 
Vali ile görüşmeye gittiğimde o görüştürmediler ancak vali yardımcısı ile görüşebildim. O da "kişisel müracaatların sözkonusu olmadığını, okul idaresinin veya öğrenci kitlesinin bir talebi ol duğunda önlem alabile: ceklerini" belirtti. Daha sonra valiliğe yazdı- 


ğım dilekçeye de cevap verilmediği gibi bir önlem de alınmadı. 

Bir avuc sahte solcu çetelerin işgali al- 


İlyas Bayram Sta 


masızca dövmüşler miştir. 


duğu halde rakmış ve çekip gitmiştir. 


götürmüşler, fakat 


Böyle olduğu 


BİGA ÇANAKKALE 
Kendini dövenleri şikayet eden bir emekçinin hikayesi 


9 Şubat 1979 pi gecesi 00.02 sıralarında 

adı şısındaki BP benzin istasyonuna gelen iki şahıs arabaları stop edince, istasyon işçisi Mehmet Potur'u tehdit ederek, arabayı itmesini istemişlerdir. Mehmet Potur bir müddet yardım etmiş, araba çalışmayınca u için yazıhaneye dönipleri bu kez yazıhane- 


karı 


ve hava da soğuk oldu müştür. Ancak araba sal nin camlarını li ve Mehmet Potur'u acıir. Olay emniyete bıldiril- 


mniyette işveren şikavelçi olmaktan vazgeçmiş ve Mehmet Potur`s polisle birlikte "'davadan vazgeçmezsen seni burada döve döve öldürürler' demiştir. Mehmet Potur bu tehditlere kulak asmamış ve davasında israr etmişse de dövenler gözaltına alınmamıştır. Olay suçüstü olduğu halde örtbas edilmek istenmiştir. 

, Mehmet Potur rapor için hastaneye gönderi|- diğinde hastaneye alınmamış, durumu kötü ol- 
$ "kendisine yap" denmiştir. Bunun üzerine işveren Mehmet Po tur'u arabasıyla köyüne götürerek sokağa bı- 

"ölürsen karına biz bakarız" diyerek Ertesi gün M.Potur'un duşuları tekrar hastaneye yine de hastaneye alınmamıştır. M.Potur sonradan Bandırma SSK Hastanesine aE Durumu vahimdir. 
öyle o alde hastayı Biga Devlet Hastanesi niçin kabul etmemektedir? Bir emekçinin sosyal güvencesi yok mudur? 


rumundan korkan kom 


tında olan okullarda ben ve benim gibi nice öğrenci okuyamaz durumdalar. 


Mahmut Açık 


yarın işbaşı 


İsmi Bizde Saklı 


Türkeş ve yandaşları yeniden güç toplamak için Türkiye gezilerine çıkmaktadır. Taban artık liderlerini dinlemez oldu. 
Örneğin Yozgat Belediyesi MHP'lilerin elindedir. Her türlü oyun burada tezgahlanır. Bildiriler burada basılır. Şimdi şehirde ve belediyede aynı partililer birbirlerinin ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. 


Belediye Başkanı sözünü geçirememektedir. 
MHP'nin Ankara'daki toplantısı sıkıyönetim tarafından iptal edilince Belediye Başkanı Türkeş'e çağrıda bulunuyor ve diyor ki "Başkanım, teşkilat dağılıyor, kitlenin heyecanınını toplamak için toplantıyı burada yapın." 


Ve 15 Nisan 1979 
Pazar günü Şehir Meydanında yapılacak toplantı öncesi halkın oyunlara gelmemesini istiyoruz. MHP ve sahte TKP' nin kuyruğuna takılanlar kargaşalıktan yarar umuyorlar. A 

Canan Özek, 
Ali Özdemir 
Ali Özener. 


ANKARA 


geleneği olan bir okulda 


zorbalık kabul ettirilemez. 

Bugün okulumuzda öğrenimi engellemeye, kargaşalık çıkarmaya 


komandoların güçü yetmiyor., SBF'yi savaş alanına çevirmeyi ilan eden İGD, kendisinin dışındakilere saldırarak komandoları aratmıyor. Bunlar 1976'da "8 Nisan provokasyondur" diyerek öğrenci kitlesinin faşistlere karşı birliğini lanetliyorlardı. Şimdi ise, faşistlere karşı, sıkıyönetime karşı aktif tavır almıyor diyerek dernek yöneticileri- ne "'militanlık" öğütleri veriyorlar, eylem birliğine çağırıyorlar. Demokrasi ve birlik ortamını yok ederek güç toplayacağını sananlar. her yerde nasıl yıkıldılarsa SBF' de de sonları aynı olacaktır. o Öğrenciler huzur içinde eğitim yapmak isterken, onlar üzerinde sopa da sallayıp saldırganlık yapanların tarihten öğrenecekleri gerçek budur. 8 
Nisan1976'da faşist saldırganlara karşı birleşerek direnen SBF öğrencileri öğrenim özgürlüğünün, gençlik içinde demokrasi ortamının bugünkü düşmanı İGD'li zorbaları da altetmesini bilecektir. 


PÜLÜMÜR 
TUNCELİ 


© Sağlık 
Bakanlığının dikkatine!.. 


Koşuyolu 


Hastalıkları 

. 

Hastanesi 

Amerika'da 

imiş 
İstanbul Koşuyolu 
Göğüs Hastanesinde yatmakta olan akrabamla 3 Nisan 1979 
günü akşamı telefonla görüşmek istedim. Nöbetçi doktor "Nere. 
den arıyorsun" dedi. 
Tunceli'den dediğim- de "Burası Amerika, Tunceli değil" diye yanıtladı. Ve bizi görüştürmedi. İşte emri- 


nizdeki bir doktorun cevabı. 


Sayın Bakan o doktora sorun, orası neresi? 


Saygılarımla 


Muharrem 
Sarıbıyık 


NATO yolundaki çöpler yüzünden hasta olmamak imkansız 


Ben Ankara'nın NATO 
Yolu üzerinde çöplük semtinde (o gecekonduların birinde oturan bir lise öğrencisiyim. Bugünkü bozuk düzenin zammın- dan, zulmünden, kuyruğundan yokluğunun altında ezilenleriz. Şimdi bu sorunu bir yana bırakıp sizlere sağlığımızı tehdit eden çöplükten bahsetmek istiyorum. 


Bilindiği gibi Ankara" nın tüm çöpü NATOYOolu na dökülür, 


Otobüsten iner inmez, bir koku karşılar sizi. Dikkat ediniz, esans, kolonya, çiçek kokusu değil. İnsanın içini dışıni karıştıran çöplük kokusu. Kışın istemeyerek de olsa katlanıyoruz. Ya 


yazın. Kokuyla beraber bir de sinek gelir. Bu sinekleri öldürmekle başa çıkmak mümkün degil Bin öldürürsen on bin gelir, yüz bin gelir. 
Ekmeğine konar, aşına konar. "İnsanı hasta, deli eder. Pugün bizi hasta eden koku, sinek. yarın Ankara'ya yayılır. Tüm halkımızın sağlığını tehdit eder. 


Dersiniz ki yetkililere müracaat eden yok mu? 
Elbet var. Dalokay'ın başkanlığı zamanında edilmiş. Cevap: "Çöp sizin üstünüze' değil, siz çöplüğün üstüne gittiniz." 

Şimdi de bu sorun için mücadele edenler yoktur. 


Ahmet Demirel 


Olmayacak duanın amincileri!.. 


Aldığımız istihbarata bakılırsa, MHP Araştırma Bürosu oturmuş bir tahmin yapmış. 

Bu tahmine göre; MHP önümüzde ki senato seçimlerinde hiç senatör çıkartamaz, genel seçimlerde ise 33 milletvekili çıkartırmış? 

33 milletvekilini toparlayabileceği iller şunlarmış: 
Giresun...... 


İzmi n (1) 


E RAE AAN: (1) 


Ayrıca daha 7 İl'de de milletvekili çıkartma ihtimali varmış? 

Varmış ama Araştırma Bürosunun bu araştırması MHP'yi karıştırmış: 

Şimdi iki grup ve görüş birbirleriyle sürekli çatışıyorlarmış! 

İki grubun liderleri ve seçim hakkındaki gö rüşleri şöyleymiş: $ ` 

L.Grup... Liderleri: Gün Sazak... Seçimlerle ilgili düşünceleri: 

"Madem ki Araştırma Bürosunun hesaplarına göre 33 milletvekili çıkartabilmekteyiz, o halde sağ oyları niye bölelim? Onu yapmak yeri ne AP'den 40 milletvekillik bir kontenjan isteyelim. AP'yi 300 milletvekiliyle iktidara getirelim, İçinde 40 MHP'linin bulunduğu böylesine bir AP grubu eninde, sonunda partimize yarar..." 


2 Grup... Liderleri: Cengiz Gökçek... Seçimlerle ilgili düşünceleri: 

"Tek senatörlük, tek milletvekilliği kazanacak olsak -dahi seçimlere girelim. Araştırma Büromuza göre belki 33, belki 33'ten de fazla milletvekili çıkartma ihtimalimiz olduğuna göre ni. 
ye AP'yi destekleyelim? Herşeyden önce biz; farklı görüşleri, düşünceleri olan ayrı bir siyasi partiyiz. Seçimlere girmez de AP'yi desteklersek, bu partiyle özdeşleşiriz. Tabanımızı, özellikle gençlerimizi kaybederiz..." 


İki görüşün birbirlerine düşmesi, Türkeş'i çok zor duruma düşürmüş... 

Türkeş bakmış ki olacak gibi değil, bir dizi gezi programı hazırlatmış:.. 

Geziye çıkmaktan maksadı teşkilatının nabzını yoklamakmış: 

"AP'yi destekleyelim mi, desteklemeyelim mi?" 

Başbuğ bir süredir Ankara dışında dolaşıyor. 

Acaba teşkilatında hangi eğilim ağır basıyor? 

Süleyman Bey'e bakarsanız; MHP olmayacak duaya amin diyor! 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Dep- DÜNKÜ rem olaylarını inceleyen bi- BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ëm dalı - Bir nota. 2) İliş- E 

ki, alaka - Tersi bağırsaklar (eski dil) - İçinde kor parçaları. bulunan kül. 3) Alışkın, yetenekli - Aferin. 4) Rahatlama ifade eden bir ünlem -Tersi kimyada Polonyum'un simgesi - Mahsul. 5) Birkaç partinin bir araya gelmesiyle kurulan hükümet. 6) İkinci dereceden olan, tali - Eski dilde su. 7) Tersi sunma, sunuş - Tersi ölümlü, gelip geçici - Yıkıcı su akıntısı. 8) Tersi söz - Yazılı kağıt (eski dil). 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Yahudi gericilerinin, din ve ırkçılık temeline dayanan ideolojisi. 2) Tanrı - Kimya- da Kripton'un simgesi. 3) Tersi gazetecilik kolunda bir sendikanın simgesi - Tersi bir erkek adı. 4) Milimetrenin binde biri. 5) İvedi, tez. 6) Yapağıdan çıkarılan ve merhem yapmakta kullanılan bir yağ. 7) Fizikte bir kanun - Pirinç ve bulgurdan yapılan bir yemek. 8) Tersi bir renk - Bir nota. 9) Düş. 10) Yer döşemeciliğin- de kullanılan bir malzeme - Tersi iskambilde birli, 11) Kendi kendini yemek, çırpınmak. 12) Üç oksijen atomunun birleştirilmesiyle elde edilen bir gaz - Karışık renkli, 
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HUVEYDA'NIN IDAMINI ABD, INGİLTERE VE FRANSA ELEŞTİRDİ İran Başbakan Yardımcısı 


İntizam "Huveyda 


istenmeyen kişiydi dedi 


©Gümbed-i Kavus'ta durum normale döndü 


TAHRAN (AJANSLAR) 

İran Başbakan Yardımcısı Abbas Emir İnti-Zam, eski Başbakan Amir Abbas Hüveyda'nın kurşuna dizilmesi üzerine bazı ülkelerin Ee RE eleştirileri cevapladı. İntizam, Huveyda'nın toplum tarafından istenmeyen bir kişi olduğunu söyledi. 

İran Başbakan Yardımcısı Abbas Emir İntizam, Şah'ın başbakanlarından Huveyda'nın öldürülmesine karşı çıkan ülkeleri de eleştirdi. İntizam, şimdi Huveyda'nın idamını kınayan ülkelerin, bir zamanlar Huveyda'dan en çok çıkar sağlayan devletler olduğunu, bu nedenle onu desteklediklerini bildirdi. 

Abbas Emir İntizam, Huveyda'nın suçlu bir insan olduğunu, bu açıdan mahkemenin yapacak bir 

eyi kalmadığını söyledi. 

İntzöni devrim mahkemelerinin gerektiği kadar görevlerini sürdüreceklerini belirtti. 


HUVEYDA'NIN 
İDAMINA TEPKİLER 


Bilindiği gibi, Şah'ın başbakanlarından Amir 


Amir 
Abbas 
Huveyda devrik 

Şah döneminde 
13 yıl 
başbakanlık yaptı. 
Halka 

karşı 

suç işlediğini kabul 

etti. 

İdamı 
Batıda tepkiyle karşılandı 


zının öldüğü bildirildi. 
Bir camiye konan patlayıcı maddeleri etkisiz 
hale getirmek isteyen 5 
devrim muhafızının öldügü bildirildi ve Tahran'ın 
çeşitli kesimlerinde de 4 
muhafızın vurularak öldürüldüğü acıklandı. 


HUVEYDA KİMDİR? 


Devrik Şah'ın en yakın çauşma arkadaşlarından olan Huveyda- 
1919'da doğdu. Yüksek öğrenimini Belçika ve Fransa'da yaptı. Önce Dışişleri Bakanlığında görevler alan Huveyda, 1965-77 yılları arasında başbakanlık yaptı. Huveyda, halkın yükselen mücadelesi karşısında 1977'de bu görevden alındı ve Saray Bakanlı- 


Filistin liderleri (soldan sağa) Yaser Arafat, Abu İyad, Abu Salih bir tören sırasında 


FKÖ Ulusal Konseyi 


Abbas Huveyda'nın kurşuna dizilerek idam edilmesi üzerine, ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada olayı üzüntü verici olarak nitelemiş ve İran'da insan hakları- nın çiğnendiğini sürmüştü. 
İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen, Huveyda'nın idamı üzerine yaptığı açıklamada İran'da insan haklarına uygun olmayan yöntemler kullanıldığını öne sürerken, 


İngiltere Dışişleri Bakanlığı olayı eleştirdi. 
Fransa Dışişleri Bakanı ise, İran'daki yargılama yöntemlerinin son derece endişe verici oldu- 


ğunu . söyledi. Fransa öne (Başbakanı Raymond Barre de isel dostu olan Huveyda'nın öldü- 


rülmesini şaşırtıcı buldu. 
9 MUHAFIZ ÖLDÜ 


Öte yandan, Tahran'- 
daki çeşitli olavlarda 9 
İslam Devrimi Muhafr- 


ğına getirildi. Daha sonra 

'yolsuzluk" suçunda askeri Azhari hükümetince bir süre gözaltına alındı. 
12 Şubatta ise Humeyni 
Komitesi tarafından tutuklandı. 


TÜRKMENİSTAN'DA 
DURUM 


İran'ın Türkmenistan kesiminde hayatın normale döndüğü ve Gümbed-i Kavus kentinde olayların yatıştığı bil dirildi. 


Bağdat Zirvesi kararlarını 


görüşmek için toplandı 


eCarter, Filistinlileri özerklik görüşmelerine katılmaya çağırdı 


ŞAM/KAHİRE (AA) 

Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi,Pazar günü Şam'da toplandı. Mısır-İsrail Barış Anlaşmasından sonra, Örgütün izleyeceği politikayı 


Enrico Berlinguer "Moskova 


tipi entermasyonalizm"den 


uzaklaşıyor 


saptayacak olan Konsey 
64 üyeden oluşuyor. 
Konseye FKÖ Başkanı Yaser Arafat Başkanlık yapıyor. 

FKö Merkez Konseyi, örgütün Merkez Yürütme 


© Çin Büvükëlçisi ilk defa 
IKP Kongresine katıldı 


© IKP Genel Sekreteri, Vietnam'ın 
Kamboçya'ya 


yaptığı müdahaleye karşı çıktı 


DIŞ HABERLER SER 


30 Mart günü Roma Spor Sarayıneke Italyan "Komünist" Partisinin (İKP) 15.Kongresi 3 Nisan günü sona erdi. 


Cansız ve tartışmasız geçen Kongre boyunca 4 ay önce yayınlanmış 0- lan tezler onaylandı. Tüzükte birkaç değişiklik yapıldı. 


Batı Avrupa'nın bu en büyük "komünist" Partisi lideri Berlinguer'in uzun açılış konuşması, "Denge edebiyatının” başarılı bir örneği olmaktan öteye gidemedi. Parti Genel Sekreteri, bir yandan tarihsel uzlaşma tezini savunurken, bir yandan da Parti üyelerini Hırıstiyan Demokratlara DO karşı seçim seferberliğine çağırıyordu. Üstelik, İKP yönetimi, ne hükümete geçerlerse yapmayı tasarladıklarını, ne de muhalefette kalırlarsa izleyecekleri stratejiyi açıkladılar. 


Parti içinde "Moskova'nın auamı'' olarak tanınan Armando Cassuto, Sovyetler Birliği ile "kardeşlik ve özerklik temelinde işbirliğini ' savunurken, DC ile ittifakın zorla olmayacağını söyledi. Öte yandan "sosyaldemokratların başı" diye bilinen Giorgio Amendola, "partinin bulanıklığını, militanların tembelliğini" eleştirdi. Amendola, İKP'nin "son iki yıllık bilançosunun esas olarak olumlu olarak nitelenemeyeceğini'' de sözlerine eklemekten çekinmedi. 


YENİ TİP ENTERNASYONALİZM 


Enrico Berlinguer, 30 Mart ve 3 
Nisan günü yaptığı konuşmalarda, “yeni tip enternasyonalizm ' i şöyle açıklıyor: "Artık Dünya Komünist Hareketinden pek sözedilemez, Yeni tip bir enternasyonalizm geliştirmek gerek. Bu enternasyonalizm ideolojik temelde değil, barış ve adaletten yana olan bütün devrimci ve ilerici güçlerin birliği sayesinde oluşacaktır. 


“Moskova tipi enternasyolanizm- den" uzaklaşmanın bir ifadesi olarak ele alınabilecek olan bu yeni tanım, SSCB ile Çin konuları gündeme geldiğinde Berlinguer'i biraz sıkıntıya sokuyor ve onu lastikli cümleler söylemeye itiyor. 


m sa m A a m a — b a a a a a e S. 


Saylak kalçam omü Parts... İf 


S Š 


*İKP'nin 15. Kongresine 1191 delege katıldı. akn le #İKP'nin devlet mekanizmasındaki gücü şu sayılarla gösterilebilir: 


229 Milletvekili 
117 Senatör 
321 Eyalet Mec 
935 Bölge Me 
28600 Belediye ! 

*İKP son seçimlerde oyların yüz. 
* Son iki yıl içinde 


Parti üyeleri arasında, kadınlarda, yüzde 13,2 oranında artış kayde- 


«dildi 


| 
| 
| 
> 27 sini topladı. | l 


*1978 de Partinin yayınladığı istatistiklere göre: 


—üyelerin yüzde 40'ı işçi kökenli 


—40 yaşından küçük olan üyelerin oranı: yüzde 44 
İKP, 1977-79 dönemi içinde 24.000 üyesini kaybetti. 


| 
A er ğa 


İKP, VE SOVYETLER BİRLİĞİ 


Şimdiye kadar Vieatnam'ın Kamboçya'yı işgali konusunda pek sesini çıkarmamış olan Berlinguer, kongrede yaptığı ilk konuşmada "Hiç bir devletin egemenliği başka bir devlet tarafından çiğnenemez' diyerek tutumunu açıkladı. Berlinguer'in Vietnam'ın Kamboçya'da gerçekleştirdiği müdahaleye" karşı çıkması belki de kongrenin beklenmeyen tek “Flaş olayı" oldu. 

SSCB "Komünist" Partisinin resmi yayın organı olan "Pravda" gazetesi 
31 Mart tarihli sayısında İKP'nin 15. 
kongresine büyük yer ayırdı. Ne var ki, "Pravda", Berlinguer'in konuşmasını tahrif etmekten çekinmedi. Örneğin, « "Vietnam'ın Kamboçya'da gerçekleştirdiği müdahale, .." ibaresi Pravda sayfalarına şu şekilde aksettirildi": Vietnam'ın Pol Pot rejimine 


İtalyan 
"Komünist" 
Partisinin seçim afişlerinden biri. 
Kapitalist şirketlerin yaptığı 

gibi 

kadın, 
“meta” 
olarak kullanılmış. 
Altında 
"bize 

oy 

verin" 
yazıyor 


karşı mücadele eden güçlere karşı takındığı tutum. . .' Üstelik, Berlinguer'in "müdahale" sözcüğünü pek hazmedememişe benzeyen "Pravda" Vietnam'la ilgili bölümün hemen altına şu yorumu yapmaktan kendini alamadı:" Konuşmacı, Batıda yaygın olan, 'Kamboçya'nın egemenliğinin Gia yolundaki iddiaları tekrar etti ğ 

Kongrenin son günü de Yasa 77 
hareketinin sözcülerinden Sabata'nın affedilmesi için İKP'nin girişimde bulunmasını isteyen bir mesaj okundu. 
Sonuç olarak 15.Kongre İKP'nin Brej nev'den biraz daha uzaklaştığı bir kongre oldu. 


İKP VE ÇİN 
İKP'nin 15. Koneresinde, yıllardır 


görülmeyen bir olay oluyorau. Konukların bulunduğu yerde, Çin Halk 


Genel Sekre 


Eği 


t" Parti. 
inguer 


İtalyan "'Komü 


Cumhuriyetinin Roma Büyükelçisi Zhang Yue büyük bir dikkatle Berlinguer'in konuşmasını izledi: 


“SSCB'yi en tehlikeli düşman olarak görmek yanlıştır. Aynı şe™ilde güçlü ve modern bir Çin'in barış ve yumuşama için bir bunalım unsuru olduğu da yanlıştır. Çin de barış için çalışan bir devlet olabilir ve olmalıdır''diyor Berlinguer. 

İKP, hegemonyacı süper devletle sosyalist bir ülkeyi, "Barış ve adelet temelinde" birleştirmek istiyor. Bunun da adı, “Yeni tip enternasyonalizm." 


Berlinguer'in kapanış konuşmasında bu konu yine gündeme geliyor ve Genel Sekreter "Büyük Sosyalist Çin'' deyimini kullanıyor. 


AVRUPA VE KOMÜNİZM 


15.Kongrede şik sık duyulan bir sözcük de Avrupa'nın birliği oldu. 
Berlinguer Avrupa'nın birliğini şöyle ifade ediyor: "Avrupa topluluğu barış, silahsızlanma ve yerkürenin gelişmesi bakımından çok önemli bir yere sahiptir" İKP Genel Sekreteri, Partisinin Avrupa Parlamentosu konusun- daki tutumunu açıklarken, "Federal Alman hükümetinin olumlu siyasetini" de selamladı. Özellikle bu cümle, konuk heyetler arasında bulunan Fransız "Komünist" Partisini (FKP) son derece rahatsız etti. Avrupa "komünizminin" bu iki Partisi, Avrupa konusunda nerdeyse birbirine tamamen zıt iki görüşü savunuyor. İKP ile FKP arasındaki bir başka çelişme de Mısır-İsrail anlaşması konusunda. 
Berlinguer anlaşmayı kınamaktan titizlikle kaçınırken, Orta Doğu'da barışın ancak Filistin sorununun çözümü ile birlikte sağlanacağını belirtme- yi unutmuyor. 

“Kendine özgü bir üçüncü yol" çizmekle meşgul olan İKP, bir yandan uluslararası alanda etkin bir kişilik kazanmaya çalışıyor, bir yandan da gözü İtalyan hükümetinde. 

Çin Halk Cumhuriyetine duyulan sempati, Vietnam'ın işgalciliğini kinama ve Avrupa'nın birliğini savunma gibi tutumlar İKP'nin gelişme çizgisi hakkında bazı bilgiler veriyor. 
Ancak, bu henüz berraklaşan ve güçlenen bir eğilim haline gelmedi. 


Kurulu ile Filistin Ulusal Konseyi arasındaki bağı sağlamakla görevli. 


FKö Merkez Konseyi sözcüsü Halid El-Fehim bir açıklama yaparak, Merkez Konseyi çalışmaları hakkında basına bilgi verdi. Halid El-Fehim Konsey toplantısında, Bağdat zirvesinde alınan kararların da gözden geçirileceğini bildirdi. 


CARTER'İN ÇAĞRISI 


ABD Başkanı Carter, 
Batı Şeria ve Gazze'ye özerklik verilmesi konusunda yapılacak olan görüşmelere katılmaları için Filistinlilere bir çağrıda bulundu. Carter, Filistinlilerin görüşmelere katılmalarını arzuladıklarını, çünkü görüşmelerin, doğrudan doğruya Filistin halkı ile ilgili olduğunu söyledi. 


Jarter, Birleşmiş Mil-Herin'in 242 sayılı ka Yağıfıı tanımadığı sürece, FKÖ ile doğrudan ilişki kurmayacaklarını belirtti ve'şöyle dedi: "FKÖ'nün, İsrail'i yıkma politikası devam ettiği sürece, örgütle görüşmeyeceğiz Carter, Filistinlilerin Mısır-İsrail barış anlaşmasmdan yana olduğunu, ancak bazı Arap ülkelerinin baskısı yüzünden bu anlaşmaya karşı çıktığını sözlerine ekledi. 


BATI ŞERİA VE 
GAZZE'YE İLİŞKİN ÖNLEMLER 


Kahire'de çıkan "El Ahram" gazetesi, Batı Şeria ve Gazze'de, İsrail tarafından alınacak önlemlerle ilgili olarak 26- 
27 Mart tarihlerinde 
ABD Başkanı “Carter ve Mısır Başbakanı Mustafa Halil'in birbirlerine verdiği mektupların metinlerini yayınladı 


Carter, söz konusu metinlerde, İsrail başbakanının kendisine fikir özgürlüğü, barışçı Siyasi faaliyetler ve eylemlerle, dış ülkelere yapılacak yolculukların kısıtlanmayacağı hakkında güvence verdiğini bildirdi. 

Begin ayrıca, 1967' 
den bu yana, bölgelerini terkeden ailelerin geri dönmesini sağlamak için çaba göstermeye devam edecekleri konusunda da güvence verdi. 


SURİYE MALLARINA 
EL KONDU 


Mısır Hükümeti Mısır" daki "'Suriye Arap Ha- 


vayolları" şirketinin malvarlığına el koydu. 

Suriye haber ajansı “Sana”, Mısır Merkez 
Ban kası, Başbakanın emri üzerine Suriye mallarına el konduğunu bildirdi. 

Mısır ayrıca, Arap Birliği'nin mallarına da el koyacak. 


ARAP 
SENDİKALARININ 
GİRİŞİMİ 


Arap İşçi Sendikaları Uluslararası Federasyonu Merkez Komitesi, Enver Sedat'ı destekleyen sendikal kuruluşların Fede- 


rasyondaki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 
Komite olağanüstü 


toplantısından sonra yayınladığı bildiride, Mısır ve Amerikan taşıma araçları ve şirketlerini boykot etmeyi okararlaştırdığını açıkladı. 


EML İL öneki 


(Aydınlık 


Pakistan kentlerinde Butto'nun 

öldürülmesine karşı tepkiler sürüyor 


İSLAMBAD (AA) 

Pakistan Eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto nun idam edilmesinden üç gün sonra, Sind ve Pencap Eyaletlerinde gösterilerin devam ettiğini, havanın gergin olduğu bildiriliyor. 

Butto'nun doğup büyüdüğü Sind  Eyaletin- de, göstericiler bir demiryolunu tahrip ettiler. 
Hiderabad'da . ise.nahkeme binasında Butto için binlerce kişi dua ederken polis göstericileri copla dağıttı. 

Eide yapılan gösterilerde ise halk "Yaşasın Butto, Köpek Ziya" diye bağırdı. Gösteride polis, halk üzerine ateş açtı ve üç kişiyi öldürdü. 


Eritre'de Etyopya kuvvetleri yine kayıp verdi 


, ROMA THA) 

Eritre Kurtuluş Cephesinin Roma'daki sözcüsü, Eritre'nin kuzey bölgesinde, Etyopya kuvvetlerinin ağır kayıplar verdiğini açıkladı. 

Sözcü Eritre Kurtuluş Cephesine saldıran Etyopya kuvvetlerinin 200 asker ve bir subay kayıp verdiğini, ayrıca çok miktarda askeri malzeme ele geçirildiğini bildirdi. 

Bir kısım Etyopya askerinin saflarına katıldığını hatırlatan sözcü, Asmara'da Etyopyalıların elindeki 
18 Eritreli tutuklunun öldürüldüğünü sözlerine ekledi. 


Kuveyt, körfez ülkelerine "politik birlik” önerdi 


KUVEYT (AA) 
Kuveyt'te yayınlanan "El siyasa gazetesi, Kuveyt'in, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn ile "politik birlik" önerisinde bulunduğunu haber verdi. 

Habere göre, öneri, Kuveyt Lideri Şeyh Caber El-Ahmet El-Sabah tarafından Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Zeyd Bin Sultan El-Nahyan'a yazılan bir mektupla iletildi. 


Çavuşesku Libya'ya gitti 

BÜKREŞ (THA) 

Romanya Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku, özel bir uçakla Libya'ya gitti. 

Haberi veren Romanya Ulusal Haberler Ajansı, Romanya Devlet Başkanının Afrika ülkelerine yapacağı ziyaretin ilk durağı olan Libya'dan sonra, Gabon; Angola ve Zambiya'ya gideceğini bildirdi. 


HADİ ULUENGİN 


Yeni kurulan hükümet, 


sosyal ve ekonomik 


BELÇİKA 


sorunlarla karşı karşıya 


Geçen yılın Ekim ayında eski Başbakan Tindemens'in istifasıyla Belçika'da başlıyan hükümet bünalımı nihayet sona ermiş gözüküyor. 


Dört ay boyunca sürekli olarak yenilenen "kurucular" "arabulucular “haber toplayıcıların"' ardından: Sosval Hristiyan Partisinin ileri gelenlerinden Vanden Boeynanats'ın, Sösyal Hristiyan ve Sosyalist partilerin Flaman ve Wallon kanatlarıyla, Brüksel’ deki Fransızca Konuşanlar Cephesi FDF'i bir uzlaşma formülü etrafın- da birleştirerek hükümetin iskeletini kurmasından sonra, flaman Sosyal Hıristiyan Partisi CV» lideri Walfied Martens Başkanlığındaki yeni koalisyon hükümetinin bakanları, geçtiğimiz salı günü açıklandı. 


BU HÜKÜMET KALICI OLABİLECEK Mİ? 


Evei, hükümet kuruldu ve büyük bir olasılıkla meclislerden güven oyu alacak. Ama, yeni koalisyonun uzun ömürlü olabileceğini şimdiden kestirebilmek, özellikle Belçika'nın iç siyasetini tanıyanlar için hiç de kolay değil. 


Flaman bölgesindeki üstünlüğünün” verdiği güvenden dolayı oyun bozanlığıyla tanınan CVP, daha hükümetin açıklandığı ilk gün, önceden üzerinde anlaşmaya varılmış olmasına rağmen, Meclis Başkanlığının seçimlerinde milletvekillerini oylamaya sokmayarak yeni bir 'mızıkçılık"' örneği daha 


HALK HOŞNUTSUZLUĞ UNU DİLE GETİRİYOR 

İşsizliğin önlenmesi, 36 saatlik iş gününün yürürlüğe girmesi fabrika kapatmaların sona ermesi için, sendikaların düzenlediği yürüyüşe yüz bine yakın. işçi katılarak Namur sokaklarınıinletti. İşçiler, 1960-1961 büyük grevlerinden sonraki en görkemli eylemlerini yaparken, okulların bir ''egitim fabrikası"! ve "'düzen çarkı"'ol maktan çıkartılması için, orta öğrenim görevlileri Belçika'nın dört bir yanında ''döner grevlerini"' sürdürüyor ve öğrenciler de, öğretmenlerinin bu eylemlerini dersleri boykot ederek destekliyorlar. 

EKONOMİK KRİZİN YÜKÜ YABANCI İŞÇİLERİN ÜSTÜNDE 

Savaş sonu Belçika'sında gerçekleşen ekonomik atılımın, 70'li yılların başından itibaren duraklaması ve ekonomik krizin bütün ağırlığıyla halk kitleleri üzerinde ağırlığını göstermeye başlaması, Belçika tekelci burjuvazisini ister istemez yeni Önlemler almaya zorluyor. 

Yüksek ekonomik konjaktür. döneminde, neredeyse davul zurnayla karşılanan ve şimdi şamar oğlanına döndürülmek istenen yabancı işçilerin, Belçika'daki genel nüfusa oranı yüzde onken,bu oran çalışan nüfus- ta, iki katına ulaşıyor. Yani genellikle en ağır işlerde en zor koşulları altında çalışan bu Akdenizli göçmenler, ucuz bir el emeği oluşturmalarının yanısıra yaş oranlarının Belçikalılar- dan genç olmasından dolayı, ülke ekonomisine, yerlilerin iki katı bir 


verdi. 


Carter, petrol 


şirketlerine çattı 


RICHMOND (AA) 


Virginia Eyaleti Richmond kentinde, Demokrat Parti üyesi 1300 kişi önünde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Carter, Amerikan petrol şirketlerinin etkilerine karşı çıktı ve Amerikalılardan, "Amerikan hükümetinin Amerikan halkına ait olduğunu" göstermeye çagırdı. Carter, "Bazıları ABD petrol şirketleri kulisinin Amerikan halkın- dan daha etkili olduğunu söylüyor. Bunun yanlış 


olduğunu kanıtlayalım" dedi. 


Carter ayrıca, petrol şirketlerinin, ABD'de çıkarılan petrol fiyatının serbest o bırakılmasından sağlayacakları ek kazançların vergilendirilmesi için mücadeleye hazır olduğunu belirtti. Carter petrol tüketiminin yüzde 
5 oranında azaltılması 
için yaptığı düzenlemeleri savundu ve "daha az petrol , kullanmalı ve kullandığımıza daha çok ödemeliyiz" dedi. 


katkıda bulunuyorlar. 


ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


Kurumumuz ihtiyacı 300 adet 300 kg. çekerli baskül, idari teknik şartname esasları dahilinde teklif alma yöntemiyle satınalınacaktır. 

Bu işle ilgili idari TEKNİK şartnameler Çay Kurumu İstanbul Bane Ticaret Müdürlüğü Sinan Paşa Köprü Sok. No: 19 Beşiktaş-İstanbul, Çay Kurumu İrtibat Müdürlüğü Konur Sok No: 28 Yenişehir-ANKARA ve Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Pazarlama ve satınalma Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

Teklif vermek isteyen firmaların Teklif mektuplarını geçici teminatları ile birlikte 25/4/ 
1979 günü çalışma saati sonuna kadar Çay Ku-, 
rumu Genel Müdürlüğü Muhaberat Müdürlüğü- ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak başvurular kabul edilmez 

Kurumumuz 2490 sayılı yasaya bağlı olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

(Basın 13025-352) 


LU eğ ANY, aku 


EB 


Türk-İş Genel 
“Halil Tunç. 


Başkanı 


Tes-İş Federasyonu Genel Başkanı Erçelik, 
"Türk-İş dışgüdüme izin vermez” dedi 


öTes-iş Başkanı, ekonomik önlem adı altında yapılan zamların düş kırıklığı yarattığını söyledi 


İZMİR (THA) 

Türk-İş'e bağlı Tes-İş Federasyonu Genel Başkanı Orhan Erçelik, Batı Anadolu Enerji Tes-İş Sendikasının 7. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türk-İş Genel Kurulu öncesi çeşitli çevrelerde yorumlar ve değerlendirmeler yapıldıgına işaret ederek, Türk-İş'in dış güdüme izin vermeyeceğini söyledi. 

Türkiye'nin içinde yaşadığı sosyo-ekonomik bunalımlara çözüm yolu bulmada 16 Nisanda yapılacak Türk-İş Genel Kurulunun önemli katkılar- da bulunacağını söyleyen Orhan Erçelik, Türk-İş'e tarihi bir sorumluluk düştüğünü belirtti. 

Orhan Erçelik, "Türk-İş'in bunalımlar karşısında bilinçli bir sorumluluk içinde kalmasını, belki de gereğinden çok özveride bulunmuş olmasını, bir zayıflık gibi değerlendirenler gerçekten yanılmaktadırlar" dediği konuşmasında, devamla şunları söyledi: 

"Türk-İş Genel Kurulu öncesinde kamuoyunda içeşitli çevrelerce yorumlar ve değerlendirmeler 

apılması doğaldır. Ancak bilinmelidir ki, Türk-İş Eiun söylenenleri dinler, fakat kararlarını kendi insiyatifi ile alır ve çalışmalarını sürdürür. 
Kısacası Türk-İş dış güdüme izin vermez" 

Ekonomik önlemler paketi ile ilgili olarak da Erçelik şöyle dedi: 

"Ekonomiyi düzlüğe çıkaracak, enflasyonu durduracak, sosyal alanda barış ve huzuru sağlayacak nitelikteki her girişiminde hükümeti desteklemek kadar doğal bir tutum olamaz. Ancak hemen belirtelim ki, açıklanan ve uygulamaya konulan önlemler, enflasyon nedeniyle alım gücü zayıflamış dar gelirli büyük kitleyi daha da büyük sıkıntılara sokan 'zamlar' olarak izlenmektedir. Yıllardır şikâyetçisi olduğumuz haksız kazanç yollarının tıkanmasını beklerken, eski yanılgıların yenilendiğini görmek bizi düş kırıklığına uğratmıştır." 


Türk-İş Genel Başkanı, Alman Parlamento Heyetiyle görüştü 


TUNÇ,TÜRK-İŞ HAKKINDAKİ FAŞİST- AMERIKANCI SUÇLAMALARINI REDDETTİ 


© Tunç, "Türk-İş sol bir sendikadır” dedi. 


ANKARA (ÖZEL) 
Yurdumuzda konuk olarak bulunan Alman Parlamento Heyeti önceki gun saat 10.00'da Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç ile görüştü. 

Alman ( Elçiliğinden bir yetkilinin de hazır bulunduğu görüşmede Halil Tunç parlamento heyetinin çeşitli sorularını cevapladı. 

Türk-İş'in güçlü bir sendika olduğunu, işçilerin saygınlığını kazandığını belirten Tunç, bir soru üzerine, "Türk-İş demokrasinin hakim oldugu bir örgüttür. Dolayısıyla “farklı görüşlerin olması doğaldır. Ancak dışarıdan beslenen güçlere tabanımız itibar etmemektedir" dedi. 

Tunç, tarım işçilerinin halen sendikasız olduğunu belirtti ve önümüzdeki yıllarda bu işkolunda da örgütlenmemizi hızlandıracağız dedi. 

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumuyla ilgili soruları da cevaplayan Tunç şöyle dedi: 

"Türkiye ekonomisini çökmüş göstermek isteyen sağ ve sol terörist güçler vardır. Biz ekonomik buhranın yükünün çalışanlara yüklenmesi- ne karşıyız. Yeri geldiği yerde fedakarlıktan kaçınmayız." 

Greve en son çare olarak başvurduklarını belirten Tunç, rejime yönelik bir hareket askerden de gelse genel grev çağrısı yapacaklarını söyledi. 

Türkiye'nin ittifaklarını eleştiren Türk-İş Genel Başkanı "Türkiye'nin sırtını sıvazlamak yerine somut bir dayanışma içerisine girilmelidir. Gereken yardımlar - müttefiklerimiz. tarafından vakit: geçirilmeden yapılmalıdır" dedi. 

Türkiye'de komünist partinin yasak olduğu 


6 aydır grevde bulunan işçiler, kadınıyla erkeğiyle mücadele ediyorlar. 


Atlantik Palas otelindeki 12 işçi 6 aydır 


İZMİR (ÖZEL) 


Basmane 'deki Atlantik Palas Otelinde çalışan çoğu kadın 12 işçi 
6 aydır bir çadırda grevlerini sürdürüyorlar. Atlantik Palas Otelinde çalışan işçiler bundan 6 ay önce sendikalaşmak istemişler ve DİSK'e bağlı Oleyis-İş Sendikasına üye olmuşlardı. İşveren butun üzerine işyerinde lokavt ilan etmiş ve işyerini kapatmıştı. 

İşverenin sendikayı taumaması yüzünden greve liden işçiler "Şayet işeren sendikalaşmalarını anımazsa bir altı ay dala grevi sürdüreceklerini" öylediler. 


grevlerini sürdürüyorlar... 


Nesil Kontrol 
Genel Müdürlüğünde 


sözleşme imzalandı 


ANKARA (AA) 


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Suni Tabii Tohumlama ve Nesil Kontrol Genel Müdürlüğünün 145 işyerinde çalışan 5 bin Tarım-İş Sendikası üyesi için sürdürülen toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

Sözleşme ile, işçilerin günlük yevmiyelerine 
17 aylık süre için toplam 175 lira zam yapıldı. 
Ayrıca bazı sosyal haklar sağlandı. 


Mm 


C.SAVCILIĞINDA 


BURSA 


yolundaki bir soruya da "Türkiye'de komünist partinin sadece ismi yasaktır. Komünist partilerin bulunduğu ülkeler- den daha fazla fikir özgürlüğü vardır" cevabını verdi. 


Tunç Türkiye'deki sendikacılık konularında sorulan sorulara da şöyle cevap verdi: 

“Türk-İş'e faşist Amerikâncı diyenler vardır. Türk-İş sol bir sendikadır. Amerikan tipi sendikacılığı da model almamıştır. Türkiye yapısına uygun bir sendikacılık yürütmektedir. Bir model aranıyorsa buna Alman modeli denilebilir." 


Hava-İş İzmir Şubesi Genel Kurulu baştan sona elektrikli bir hava içinde geçti. 


Hava-İş İzmir Şubesi Genel Kurulunu Merkez ve 


"demokratik birlik” grupları kaybetti 


© Genel Kurulu, eski Genel Başkan Erdoğan Balcı’ nın 


İstanbul Limanı Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası 7. Genel Kurulundan bir görünüm. 


Deniz Ulaş-İş federasyonuna bağlı 


> “İstanbul Limanı Deniz Taşımacılığı... 
İşçileri Sendikası 


Dok Gemi-iş 
Genel Başkanı 
Sivri”nin 
TİKP'ye çatması dikkat çekti 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul Limanı Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikasının 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 
Türkiş'e bağlı Türk Deniz Ulaş-İş Federasyonu 


üyesi olan sendikanın Genel Kurulunda Divan Başkanlığını Federasyo- 


nun Genel Başkanı Emin Kul yaptı. 


İstanbul Limanı Deniz Taşıtmacılığı İşçileri Sendikası LİDİS'in Genel Kurulunu açan Sendika Başkanı Recep Dinçer konuşmasında ülkemizin deniz ulaşımı sorununa değinerek bu alandaki genel ekonomik politikaya uygun düzenleyici bir sistem geliştirilmediğini söyledi. 


Dinçer. devamla otomotiv tekellerinin baskısı nedeniyle benimsenen karayolu taşımacılığının her yönden himaye edildiğini belirterek, bunun ülkemizin coğrafi ve ekonomik yapısına ters bir 


MUHAMMEN BEDEL MUHAKKA'' TEM İHALE GRUBUN CİNSİ Lira Krş. Lira Krş. Tarihi Günü-Saati 
1 Kalem 600 gr. Ekmek 1.882.031 — 56.460 — 27.4.1979 Cuma-15.00 
1 Kalem Kesilmiş Odun 519.000 — 15.570 ğe 5 LE 
1 Kalem Yoğurt 255.000 — 17:650 — iy $ 5 
21 Kalem Yiyecek Maddesi (o 2.386.125 — 71.584 — Me 8 J 4 


1— Bursa kapalı Cezaevimizin 1979 mali yılı ihtiyacı olan yiyecek ve yakacak tırma, eksiltme ve ihale kanununun değişik maddelerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2— İhale günü ve saati hizalarında gösterilmiş olup Bursa C.Savcılığı makamında toplanacak komisyon 


marifeti ile yapılacaktır. 


3— Taahhüt edilecek maddeler cezaevinin ihti yaçlarına göre günlük, aylık ihtiyaçlar nispetinde toptan ve- 


ya peyderpey alınacaktır. 


4— Teklif mektupları ile teminat mektuplarına ait makbuz ve ticaret odası belgeleriyle birlikte Komisyon 


Başkanlığına 27.4.1979 Cuma günü saat 14.00'e'kadar verilecektir. 


5— Bu işe ait şartname hergün mesai saatleri içinde cezaevi müdürlüğünde görülebilir. 


6— Postada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan clunur. 


maddeleri 2490 sayılı art- 


Basın: 13414 - 354 


7. Genel Kurulu yapıldı 


©Kongrede konuşan 


LİDİS Genel Kurulunda Divan Başkanlığına, Ulaş-İş Federasyonu Başkanı Emin Kul seçildi. 


politika olduğunu kaydetti. Recep Dinçer Ulaştırma Bakanlığının deniz işçilerinin görüşünü almadan hazırladığı liman hizmetleriyle ilgili kanun tasarısının baştan aşağı tutarsız ve hayal mahsulü olduğunu da sözlerine ekledi. 


Bu arada İstanbul Limanı Deniz Taşıtmacılı- 


ğı İşçileri Sendikası Genel Kurulunda Dok Gemi-İş Genel Başkanı Aslan Sivri de bir konuşma yaptı. Aslan Sivri" nin konuşmasında Türkiye İşçi Köylü Partisi" ne çatması dikkat çekti. 

Yapılan seçimler sonunda Recep Dinçer yeniden başkan oldu. 


izmir'de Türk-İş" e bağlı 
10 sendika, 
bugünkü yönetimi eleştirdi 


İZMİR (ÖZEL) 


Türk-İş'e bağlı 10 sendika şubesi önceki gün 


İzmir'de ortak bir 


Toplantıya İzmir 


basın 
Yol-İş Sendikası, YSE-İş 


toplantısı yaptı. 


1 Nolu Şubesi, İzmir Harb-İş Şubesi, Çimse-İş 


Turgutlu Şubesi, İzmir Tek Gıda-İş 1 Nolu Şubesi, İzmir Petrol-İş Şubesi, İzmir Tez Büro-İş Şubesi, İzmir YSE-İş 2 Nolu Şubesi ve İzmir Deri-İş Şubesi katıldılar. 


Ortak toplantıya katılan sendika şubelerinin sözcülüğünü yapan Yol-İş İzmir Şube Başkanı Cengiz Çerezcioğlu, Türk-İş'te 30 yıl öncesinin sendikal anlayışını sürdürmeye çalışanların bulunduğunu belirterek, 16 Nisanda yapılacak Genel Kurulda tabandan kopuk, sendikacılığı 3-5 kişinin yöneticiliği ile kısıtlamaya çalışanlardan hesap sorulacağını söyledi. Çerezcioğlu, “Türkiye'de işçi sınıfı hareketinin ve Türk-İş camiasının gerçek bir yol ayrımına geldiğini" 


de sözlerine ekledi. 


desteklediği grup 
12 ov farkla kazandı 


İZMİR (ÖZEL) 


Hava-İş İzmir Şubesi Genel Kurulunda ne 
9'lar ne de 8'ler değil 
13. Genel Kurulda yönetümden uzaklaştırılmış bulunan ve AP'li olarak tanınan Erdoğan Balcı' nın desteklediği bir grup kazandı. 6 Nisan Cuma sabahı saat 10.00'da başlayan Kongre cumartesi sabahı saat 03.00'e kadar devam etti. Hava-İş'in hâlâ hazırdaki Merkez Yönetim Kurulu bütün kadrosu ile Kongreyi geç saatlere kadar izledi. 


Genel Kurul baştan sona elektrikli bir hava içinde geçti. Kongre salonu sık sık sert tartışmalara sahne oldu. Daha Kongrenin başında Divan Başkanı olarak seçilen ve Erdoğan Balcı yanlısı olarak bilinen Yalçıni'İşikçi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Atilla Özsöz'e söz ver: memekle tartışmaları başlattı. Sendika üyelerinin ısrarı ve Genel Başkan Vekili İbrahim Öztürk'ün uyarıları 


sonucunda söz alabilen Atilla Özsöz, konuşmasında Hava-İş'i bölmek isteyenlerin bulunduğuna değindi. Ve sendikada her türlü görüşe söz hakkı tanınmadığı takdirde sendikacılığın işlevini yerine getiremeyeceğini vurguladı. 


Genel Başkan Vekili İbrahim Öztürk ise konuşmasında, Genel Merkezi eleştirmekte fayda olduğunu söyledi. İzmir Şubesinde yapılan bu Erken Genel Kurulda Genel Merkezin, üyelerin sesini dinlemek ihtiyacını duyması gerektiğini vurguladı. 


Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin konuşmalarına rağmen, kongre, beklenildiği gibi Genel Merkezdeki bölünmenin tartışılması şeklinde değil, İzmir Şubesindeki bazı sorunların tartışılmasıyla devam etti. 


Sadece kongreyi kazanan Mustafa Yalçın grubunun bazi konuşmacıları Genel Merkezdeki bölünmeyi eleştirdiler. Kendilerinin işçi tabanının ve birliğin temsleisi olduklarını iddia ettiler. İzmir Şubesinin yeni yönetiminin Genel Merkeze toptan karşı olduğu ve sendikanın eski Genel Başkanı Erdoğan Balcı yanlısı olduğu belirtiliyor.. Yeni yönetim kongreyi 135 oya karşılık 147 oyla kazandı. 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bank-İş Sendikasının İstanbul'da kurulu Boya ve Yapı Malzemeleri Pazarla! A.Ş. (BOPAZ) 
da yü ü toplusözleşme Solman sonuçlandı. Yapılan sözleşmeyle, işçilerin ortalama ücretlerinin ikramiye ve yan ödemeler.dışında 14 bin liraya yükseldiği bildirilior. Sözleşmeyle ayrıca, iki sendikajiki işveren ve bir işçi temsilcisinden oluşan bir İşgüvenliği Kurulu oluşturulduğu ve 1 
Mayıs'ın “işçi bayramı olarak kâbul edildiği belirtiliyor. 


Seçim Kanunu ve Yazı İşleri 


Müdürlerinin sorumluluğu yarın Millet Meclisinde 


ANKARA (ÖZEL) 

Millet Meclisi, Danışma Kurulunda üzerinde anlaşmaya varılan ve özel gündeme alınan yasa tasarılarını görüşmek üzere yarın toplanıyor. Danışma Kurulu toplantısında varılan anlaşmaya göre, muhalefet partileri meclis gündeminde bulunan hükümet ve bakanlarla ilgili gensoru önergelerini geri alacak, boşalan gündeme seçim yasası, yazı işleri müdürlerinin sorumlulukları ve başka bazı kanun değişiklikleriyle ilgili öneriler yer alacak. 

Halen meclis gündeminde 8'i AP,biri MSF ve biri de MHP tarafından verilmiş 10 gensoru önergesi 36 genel görüşme ve meclis araştırması önergesi, 184 sözlü soru önergesi ve 82 yasa önerisi bulunuyor. 

Özel gündemin birinci sırasında seçim yasasında yapılacak değişiktik yer alıyor. Yasa önerisinin bazı maddelerinde daha önce yapılması düşünülen değişiklikler, Adalet Komisyonunda verilen son şekli ile geliyor. 
Bu değişikliklere göre, 
seçime katılmak için 23 
ilde örgütlenme zorunluluğu kaldırılıyor. Bu madde halen yürürlükteki şekliyle, 15 il olarak kalıyor. Yine komisyonlarda yapılan değişikliklerle yasa önerisinde yer alan siyasi partilerin afiş asma yasağı kaldırılıyor, bunun yerine "siyasi partiler seçim kurullarının göstereceği ve önceden belirlenmiş yerlere seçim afişi asabilirler'' hükmü getiriliyor. 

YAZIİŞLERİ 
MÜDÜRLERİ 

Özel gündemin ikinci maddesinde yer alan Yazı İşleri (Müdürlerinin sorumluluklarıyla ilgili yasa önerisinde Yazı İşleri Müdürlerinin hapis cezasına çarptırılması Hükmü kaldırıNyör. Yazı İşleri Müdürlerinin sorumlulukları bazı hallerde sadece para cezasına dönüştürülüyor. 
Buna göre, yazarı belli olan yazılarda hapis cezası sadece ay yazana veriliyor. Yazı İşleri Müdürlerine ise para cezası verilecek. Bu para cezası 20 
bin lira ile 100 bin lira arasında değişecek. 

Yazarı belli olmayan yazılarda ise sorumluluk yazı işleri müdürü- ne ait oluyor. Bu hal lerde yazı işleri müdürlerine hapis cezası da verilebiliyor. Ancak işverenin sorumluluğunda ve işverenin zoruyla yayına konmuş bu tür yazılarda yazı işleri müdürleri bir sorumluluk taşımıyor. 

ORGAN NAKLİ VE 

DİĞERLERİ 
Özel gündemde yer 


o İki öneri, özel gündemin ilk iki sırasında yer alıyor 

J Secime katılabilmek icin 15 ilde örgütlenmek yeterli olacak 


o Yazı İsleri Müdürlerinin sorumlulukları para cezasına çevrilecek 


alan diğer bir önemli yasa değişikliği de organ naklin: (o yasallaştırıyor. 
Gerekli hallerde bir kimseden başka bir kimseye organ nakli yapılabildiği gibi, bu amaçla yurtdışından organ ithali de yapılabilecek. 


Özel gündemde yer 


alan yasalar dışında CHP' nin üzerinde en çok durduğu ve gerçekleştirme- ye çalıştığı Belediye Ge- ile Vergi 


lirleri yasası 


konularının 


mamlayabiliriz? Bu 


belirtti. 


DİSK,I Mayıs törenleri için üç ilde başvuruda bulundu 


BURSA (THA) 
Kocaeli Valisi İbrahim Ural, DİSK'in 1 Mayıs' ta yürüyüş ve miting yapmak için İzmir, Bursa ve Kocaeli Valiliklerine başvurduğunu açıkladı. İstanbul'da Sıkıyönetim uygulaması bulunduğun- dan dolayı DİSK'in üç ilde 1 Mayıs'ta yürüyüş ve miting yapmak için izin istediği öğrenildi. 


Hazırlanan kambiyo önlemleri son şeklini aldı Kısmi devalüasyon 
"katlı kur” yakında uygulamaya konuluyor 


HABER MERKEZİ 
Ekonomiyi güçlendirme programı içerisinde yer alan kambiyo önlemlerinin son şeklini aldığı öğrenildi. 


Bu konuda edinilen 


` bilgilere göre, Maliye Ba- 


kanlığı tarafından hazırlanan taslak, işçi ve turist dövizleri ile dışalım ve dış satımda kullanılan dövizlere daha yüksek kur uygulanmasını öngörüyor. Böylece, "katlı kur'mu, "prim sistemi' mi tartışması da noktalanmakta ve katlı kur uygulaması kesinlik kazanmaktadır. 

Bilindiği gibı, yurda döviz akışını hızlandır- 
.mak için onerıien iki yoldan biri olan katlı kur uygulaması Oo yukarıdaki dört kalemde de resmi kurların o yükseltilmesini önerirken, prim sisteminde bunlardan yalnızca işçi dövizleriyle turist dövizlerine daha yüksek kur uygulanması, ihracatçılara da ek vergi iadeleri öngörülmektedir. Görüldüğü gibi, prim sisteminde dışalımla herhangi bir kur değişikliği söz konusu değildir. 

Hazırlanan taslakla getirilen bir önleme göre, 


Mayıs ayı sonuna kadar Merkez Bankasına intikal edecek her türlü döviz girdisi için "kaynak" sorulmayacak. Yine bu önleme göre, döviz getirecek gerçek ve tüzel kişilere normal kurun üzerinde ve prim tanımında ek ödeme yapılması kabul ediliyor. Böylelikle Mayıs ayı sonuna kadar yurda getirilecek her türlü döviz için dolar üzerin- den 40 lira ödeme yapılacak. Mayıs ayından sonraki aylarda ise ek prim 10 liraya düşürülecek. 

Öte yandan, sanayi ürünleri dış satımında ürün cinsine göre değişen farklı döviz kurları saptandı. 
Buna göre, makina imalat 
dış satımında 1 dolar 30 
lira olarak işlem görecek. 

Dış alımda ise yalnızca temel ürün olarak nitelenen demir-çelik, gübre petrol ve bazı sanayi ana ürünleri yüksek kur uygulamasının dışında tutuluyor. 

Bilindiği gibi, bu konudaki tartışmalarda Maliye Bakanlığı, DPT ve Merkez Bankası 'katlı kur"'u savunurken Devlet Bakanı Hikmet Çetin ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler "prim sistemi' Yam istemişler- 

i. 


İçişleri Bakanı Güneş'in başkanlığındaki 

Veliler Toplantısında dün de 

ekonomik konular ele alındı 


Yasasının CHP Büyük Kurultayı sona ermeden meclise gelemeyeceği bildiriliyor. Büyük Kurultaydan sonra CHP' 


nin bütün gücünü toplayarak bu yasaları Çr karmaya çalışacağı öğrenildi. 

CHP'nin 20 Nisana kadar il ve ilçe kongreleri yapılacağından birçok milletvekili ve senatör Ankara dışında bulunuyor. CHP Genel Merkezi varınkı özel gündem gereğinde yapılacak meclis toplantısı için bütün milletvekili ve senatörlere çağrı yolladığını ve kongreleri bırakarak Ankara' ya dönmelerini istediğini bildirdi. 

Ancak buna rağmen 
Genel Merkez ile Muhalefet arasında çok çekişmeli geçecek il ve ilçe kongrelerinin yapılacağı yerlerden gelen milletvekili ve senatörlerin bu çağrıya rağmen Ankara'ya dönmeyecekleri ifade edildi. 


BURSA (ÖZEL) 


İçişleri Bakanı Fehmi Güneş ıç guvenux konuşulduğu Marmara Bölgesi Valiler toplantısının ilk günüyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; "Toplantılarımızın ilk gününde Marmara Bölgesinin iç güvenlik konularını tartıştık. Örgütlenmiş suça karşı nasıl bir yaklaşımda bulunabiliriz? Güvenlik kuvvetlerimizin noksanları 


nelerdir? Nasıl Takonularda valilerimiz son 


derece değerli fikirler öne sürdüler. Bunlardan yararlanacak ve bunları değerlendireceğiz." 
dedi. 9 saat 45 dakika süren ilk gün çalışmalarından sonra, Fehmi Güneş şiddet eylemlerinin gerçek kökenleri aranırken ekonomik öğelerin öne alınmasının gerektiğine inandığını 


Marmara Bölgesi Valiler toplantısına ikinci gün saat 09.00'dan itibaren devam edildi. Ekonomik konuların ele alındığı toplantıya valilerin ve jandarma komutanlarının dışında D.P, T uzmanları da katıldılar. 


, Hasan Fehmi Günöş,toplantıdan sonra basın mensuplarına bilgi verirken muhabirimizin “Bilinmeyen Sol" dizisinin yayınlanmasının engellenmesi üzerine sorduğu soruya "Siz onu sıkıyönetime sorun, benim haberim yok. Şimdi Siz- den duyuyorum" dedi. 

Ayrıca 'solu tanımamıza yarayan bir yayındı, bize bu konuda yardımcı oluyordu. Ama Engellenmesinin nedenini bilmiyorum" dedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. 

Öte vandan Güneş 
THA muhabirinin sorularını cevapladı. Güneş, DİSK'in İstanbul Taksim Alanında miting yapma talebinin İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığını ilgilendirdiğini söyledi. 
Güneş, ayrıca 26 Nisanda sona eren Sıkıyönetimin "bir kez daha uzatılmasını uygun buluyorum" de- 


Ankara” da geçen yıl içinde 
85 kahvehaneye 

saldırıda bulunuldu 


ANKARA(AA) 

Ankara Kahveciler Derneği Başkanı Ali Paşa Aksu, Ankara'da bulunan yaklaşık 6 bin 500 
kahvehaneden 85'inin geçen yıl silahlı ve bombalı saldırıya uğradığını açıkladı) 

Ankara Kahveciler Derneği'nin dün Ankara' da yapılan 4. Genel Kurul toplantısında bir konuşma yapan Ali Paşa Aksu, kahvehanelere yapılan saldırılar sonucunda 22 yurttaşın hayatını kaybettiğini, olaylar dolayısıyla 195 kahvehane- nin kapandığını belirtti. 


istanbul 
Uluslararası 
Çocuk kitapları 


Fuarı büyük 

H e CPR: 
ilgi görüyor 
İSTANBUL (ÖZEL) Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı Yürütme Kurulu Başkanı Doç.Dr. 
Meral Alpay, basına yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararasa Çocuk Kitapları Fuarını, on gün içinde, yüzde 70'i çocuklar- dan oluşan 10 bin kişinin gezdiğini belirtti. 


ru 
B 


NATO KOMUTANI 


HAIG: 


"Türkiye'ye 


vakit 


geçirmeden 


yardım yapılmalı” 


© Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Shear Ankara'da 


ANKARA (ÖZEL) 
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Alexander Haig, Türkiye'de demokrasinin , yoğunlaşan ekonomik bunalım yüzünden tehlikeye düşebileceğini belirterek, "Bu nedenle NATO'nun Güney Doğu ucundaki müttefiklerle ittifakın diğer üyeleri vakit geçirmeden gereken yardımı yapmalıdırlar"' dedi. 

Alexander Haig Federal Almanya'da yayınlanan Frankfurter Algema: ine Zeitun gazetesine ver- 


diği demeçte, NATO'nun sorunlarını anlattı. Haig, demecinin Türkiye ile ilgili bölümünde, bu ülkenin NATO içinde önemli bir yeri olduğunu da kaydetti. 

Haig. NATO'nun nükleer savunma sistemini modemleştirmesi ve caydırıcı potansiyelinin artırılması için Varşova paktının uzun ve orta menzilli füzelerine bir karşılık bulması gerektiğini söyledi. 

Öte yandan Güney 
Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Oramiral 


Harold Shear, dün Anka- 


ra'ya geldi. Shear resmi temaslarma yarın başlıvor. 


Gühey Avrupa Müttefik Kuvvetleri Kormutanı Genel kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile görüştükten sonra Kuvvet Komutanlarını da ziyáret edecek. 
Shear, daha sonra Merzifon, Samsun ve Trabzon'daki bazı tesis ve kuruluşlarda da incelemelerde bulunduktan sonra, Çarşamba günü Türkiye' den aynlacak. 


görülüyor. 


pa "keyi bölme 


Erbakan Bakırköy Burç Düğün Salonunda “TER iapánidd partililerle birlikte 


an akysi minna n 


isteyen dış güçler iç savaş çıkartmak istiyor” 


İSTANBUL (ÖZEL) 

MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan partisinin Bakırköy İlçesinde düzenlediği toplantıda 


Faruk Sükan: 


bir konuşma yaptı. trbakan hükümete  çatarak "Biz gelince bolluk refah gelecek dediler. 14 ay oldu, değişen hiç bir şey 


"Iran ve Orta Doğu'daki olaylar Türkiye'yi bölmek isteyenlere cesaret verdi” 


ANKARA (THA) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı DP Genel Başkan: Vekili Faruk Sükan Partisinin Gençlik Kolları eğitim seminerin- de yaptığı konuşmasında Devlet bütünlüğü ve milletin birliğini parçalamak isteyen ihtilalci grupların dıştan destek gördüklerini belirterek, "İran'daki rejim değişikliği ve Orta Doğu'daki son olaylar Türk devletini bölmek isteyenlere cesaret vermiştir" dedi. 
Sükan konuşmasına devamla "Türkiye'de re- 


jimi yıkmayı amaçlayan niyet ve eylemler karşısında hiç kimse seyirci kalamaz ve kalmamalıdır" diyerek devletin gücünün devleti ve milleti 


bölmek isteyenlerin üstesinden Oo gelebileceğini belirtti. 


Faruk Sükan sıkıyönetim dışındaki illerde vata na ve cumhuriyete yönelen eylemler karşısında devlet güçlerinin :seyirci kalacağını sananların yanıldıklarını kaydederek aldandıklarını ergeç yaşayacak ve göreceklerditi dedi. 


Çağdaş Gazeteciler Demeği Başkanı işsiz kalan gazetecilere iş bulunmasını istedi 


ANKAKĀÀ (AA) 


Çağdaş Gazeteciler Derneği Başbakanı Yılmaz Ateş, 2490 sayılı yasada yapılan değişiklik yüzünden bazı gazetelerin kapandığını ve gazetecilerin işsiz 


kaldığını açıkladı. Ateş, 


"Naylon basın çirkefliğinin 


ortadan kaldırılması konusunda cesaretli girişimlerde bulunan hükümet, çıkardığı kararnamelerin sonucu olan işsizliği de ortadan kaldırmak zorundadır" dedi. 

Yılmaz Ateş, naylon kadroda gösterilen gazetecilerin basın kartlarının da iptal edilmesini istedi. 

Gazetelerin yazı işleri müdürlerinin bir başkası- nın yazısından dolayı yargılanmasının çağ dışı olduğunu belirten Ateş, TBMM'de bulunan ve yazı işleri müdürlerinin cezai sorumluluğunun paraya çevrilmesini öngören tasarının eksik olduğunu da sözlerine ek- 


ledi. 


DÜZELTME 


8 Nisan tarihli gazetemizde çıkan "'Memurlar Kavgasız Gürültüsüz Bir Gece Yaşadı" başlıklı haberimizde bir isim yanlışlığı olmuştur. 15 mil- 


yonluk soygunda öldürülen odacı © Salih Dursun'un ismi Nuray Şıkyıldız olarak çıkmıştır. 


Düzeltir, özür dileriz. 


yok. Ecevit ne dediyse tersi oldu"' dedi. 


Konuşmasında anarşi konusuna değinen Erbakan "'Anarşinin kökünde dış güçler var. Maksatları iç savaş çıkartmak. Böylece kolay lokma olalım istiyorlar" dedi. Öte yandan Erbakan dış güclerin kökünde dünya siyonizmi olduğunu belirterek, bunun bir ucunun Amerika, bir ucunun Rusya'ya dayandığını kaydetti. MSP Genel Başkanı konuşmasında devamla. "Bizi bölmek isteyenlere aarşı 50 
milyon kuçaklaşıp birlik- e olmak zorundayız" de- 

i. 


Erbakan, anarşi, pahahhk, zamların son bulabilmesi için bu hükümetin 1 gün bile durmadan düşmesi gerektiğini beiirt ti. 


Türkeş:” İktidar önce solcu anarşistlere özenen parlamenterlerine çeki düzen versin” 


ANKARA (AA) 

MHP ,Genel Başkanı Partisi'nin. Sakarya İl Kongresinde yaptığı ko nuşmada, "İktidar anarşiyi önlemeye önce,solcu anarşistlere özenen parlamenterlerine çeki düzen vererek başlamalıdır" dedi. 

Türkeş konuşmasında "DİSK'ten ihraç edilen TKP yanlısı sendikaların hesabının CHP'ye mensup bazı parlamenterce sorulduğu Türkiye'de anarşinin iktidar: eliyle önlenmesi mümkün olabilir mi" dedi. 

MHP Genel Başkanı ülkenin bugün komünizm tarafından kışkırtılan, suni bölge ve mezhep ayrılıklarını körükleyen bölücülük tehlikesiyle karşı ai olduğunu söyle- 

i. 


Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu 24. 
dönem toplantısı başlıyor 


© Karma Komisyon Toplantısına AET Bakanlar Konseyi dönem Başkanı Fransa Dışişleri Devlet Sekreteri, Türkiye Dışişleri Bakanı gözlemci olarak katılıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye AET Karma Parlamento Komisyonunun 24. dönem toplantısı bugün Ankara'da başlıyor. İki gün sürecek olan toplantıda (o Türkiye'nin topluluğa sunduğu öneriler dikkate alınarak ortaklık ilişkilerinin canlandırılması konusu üzerinde görüşmeler yapılacak. 

Toplantıda, Türkiye' 
yi CHP Ankara Senatörü Orhan Vural Başkanlığında parlementer- 


lerden oluşan bir heyet temsil ediyor. Avrupa Parlementosundan da 
18 kişilik bir heyet toplantıda hazır bulunacak. 
Toplantıya gözlemci olarak Avrupa Toplulukları Bakanlar Konseyi adına Konseyin dönem başkanı Fransa Dışişleri Devlet Sekreteri Pierre Bernard-Raymon ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkan Yardımcısı Wilhelm Hafferkamp ve Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün de izleyecek- 


CHP Kartal Genclik Kolları kongresini TKP yanlılarının desteklediği liste kazandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
CHP Kartal İlçe Gençlik Kolları Kongresi dür yapıldı. CHP gençlik kol lan Başkanı Süha Akıncı ve CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Gönül Köstem'in katıldığı kongrede seçimi TKP yanlılannın desteklediği Ahmet Dikenlitarla'nın listesi 95 oyla kazandı. 
Küçükyalı sinema 73' 
te yapılan kongreye Kartal İlçesi dışından gelenlerin alınmaması üzerine salonda yer yer kavga çıktı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Süha Akıncı" nın salona dışarıdan katılmak istiyenlerin kongreye alınmalarının tüzüğe aykırı olduğunu bildirmesi üzerine Divan Başkanı Ahmet Dikenlitarla 


gile sdartıştığı görüldü ş bun 


#arada Süha Akıncı kong- 


#rede»bir grup tarafından 


| omuza" 


| tartaklan dı. 


"Faşizme karşı omuz sloganlarının atıldığı salonda Ahmet Dikenlitarla ABD emperyalizminin O gerilediğini 


Sosyalist ülkelerin ileri: diğini belirten bir konuşma yaptı. 


ken ölür. . 


İşte en belirgin savurganlık örneği. . 
ranlar, gözlerini kırpmadan 1 ya da 10 milyon lira ödeyebiliyorlar... 
Fotoğrafta değerleri milyarları bulan yatlar görülüyor. 
(Fotoğraflar: Abdullah KURTAY) 


Süha Akıncı ile görüştü Süha Akıncı kongrenin usulsüz olduğunu basın savcılığına başvurarak kongrenin iptalini isteyeceklerini bildirdi. 

CHP İZMİR İL 
KONGRESİ 
SONUÇLANDI 

Dün yapılan İzmir il Kongresi sonucunda Merkezcilerin adayı Haluk İrtegün 100 oy farkla seçimi kazandı. 


ler. 


TÜRKİYE'NİN 
ÖNERİLERİ 


1-Türkiye 


ortaklığa geçiş dönemi idüzenleyen, 


lişkilerini 


katma protokolün birçok maddelerinin bu : arada AET ürünlerine uygulanacak gümrük indiriminin 
5 yıl süreyle dondurulmasını istemişti. Bunu ilke olarak bütün ortaklık ü- 


AET'den 


WİLHELM HAFFERKAMP 


CHP Genel Merkezinin, Gençlik Kollarına yeni bir kurul atayacağı söyleniyor 


z 


se ANKARA VOZA) 
E A nae Gençlik" 


Kolları Genel Merkez Yürütme Kurulunu feshedip, yerine yeni bir kurul 


atayacağı söyleniyor. 
ları Merkez 


Gençlik Kol- 
Yürütme Kurulu üye- 


leri Reşat Özdemir ve Selim Erik'in 


partiden 


ihraç edilmesi, bunun bir 


başlangıcı olarak gösteriliyor. 


Gençlik Kolları 


Genel 


Merkez 


Yürütme Kurulunda altı üyeyi denetimlerinde bulunduran genel merke- 


IŞTESAVURGANLIK... 


İstanbul'da lüks tüketime rağbet artıyor 


© Bir yata 10 milyon lira yatıranlar, devlet yolunu özel zevkleri i için trafiğe kapattılar 


zin, bu üyeleri ista ettirerek, gönllik Kollarını” düşüreceği © belirtiliyor. 
Bunun sağlanması halinde Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu kendiliğinden fesh olmuş olacak. Bu durumda CHP Genel Merkezi yeni bir kurul atayacak. Yeni kurulun.hafta içersinde belli olacağı söyleniyor. 


CHP'de birbirini izleyen bu fesihlerin ,yaklaşan Kurultayla ilgili olduğu ve çekişmelerin devam edeceği bildiriliyor. 


İstanbul'da lüks semtlerde otu- 


Doğu Bölgelerimizde her yıl binlerce hasta,köyden kasabaya getirilir- 
. Bugün hâlâ Doğu'da binlerce köy yolsuzken, İstanbul'da Fenerbahçe- Kalamış'taki yol, zengin çocukların: özel zevkleri için tra fiğe kapatılır. Fotoğrafta trafiğe kapcnan yol görülüyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Yetkililer, "Tasarruf" adı altında dar gelirli vatandaşların kemerlerini sıka dursun, özellikle büyük kentle- 


rimizde "lüks tüketim" giderek yoğunlaşmaktadır. 
Kaçak Losyon, Aksesuar 


ve Parfümeri gibi luzumsuz tüketimler yanısıra, şimdi de göze çarpan en belirgin "lüks tüketim'' örneği; İstanbul-Anadoluhisan, Fenerbahçe ve 


Bebek ikoylarındaki yatlar. 
Mesire yerlerini işgal eden, bu yatların fiyatları, 2-10 


milyon lira arasında değişiyor 


ÇOĞU AİLELERİN 3-4 
YATI VAR 


Milyonlar değerindeki yatlara çok rağbet edild göze çarparken, yine "lüks tüketimci"' ailelerin çoğunun, bu yatlardan 3-4 tane aldığı ve en küçük çocuğundan en büyüğüne kadar,birer yat sahibi olduğu yetmiyormuş gibi, yine bu savurgan kesim, Avrupa marka arabalara, yüzbinlerce lira saymaktan kaçınmıyor 


ÖZEL ZEVKLERİ İÇİN DEVLETİN YOLUNU 
İŞGAL EDENLER 


Doğu bölgelerimizde hastalar, sedyelerle, keçi yolunda hastaneye götürülürken, İstan bul'un savurgan kesimi, Fenerbahçe-Kalamış'taki devlet ! 
yolunu, kendi özel zevkleri için kapattı. Bu yolda, şimdi sadece zengin çocukları lüks arabalarıyla büyük para ödüllü yarışlar düzenliyorlar. 

Ve bu tüketimci kesimin savurganlıkları karşısında, yetkililer neden etkisiz kalıyorlar? Ve özel zevkleri için devlet yolunu, halkın yolunu, işgal eden bu kesim ne kadar vergi ödüyor acaba” 


yeleri kabul etmişlerdir. 

2-Türkiye. ayrıca sanayi nlerinde kendisine hiç bir kısıtlama konulmaması, tarım ürünlerinde sürekli bir avantaj sağlanmasını talep etmişti. 
Özellikle tekstil ürünlerimizi kapsayan bu teklif 


İngiltere'nin itirazıyla karşılaşıyor. 
3-Türkiye, işçilerin 


topluluk üyesi ülkelerde serbestçe dolaşımını istemektedir. Ancak Almanya bu teklife karşı'çıkıyor. 

4-Türkiye AET ülkelerinden 5 yılda 8 milyar tutarında yüklü bir mâli yardım talebinde bulundu. 

5-Tarım alanında ise AET'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergilerini kaldırmasını istemekte, ancak bu teklif de Fransa ve İtalya'nın itirazıyla karşılaşmaktadır. 


Kamu otobüsleri Belediyeye devrediliyor 


© Konuya ilişkin karamame Bakanlar Kuruluna verildi 


ANKARA (THA) 

Yerel Yönetin: Bakanı Mahmut Özdemir, kamuya ait otobüslerin Belediyelere devredileceğini açıklayarak, "Ankara'daki devir işlemi için hükümetçe kararname hazırlandı" dedi. 

Mahmut Özdemir, bu uygulamadan şoför ës: nafının zarar görmemesi vel sağlıklı işlemesi için tüm önlemlerin saptandığını da belirterek şunları söyledi: 

"Aslında bu uygulama bir hükümet kararı olup tüm Türkiye için yapılmış olan toplu taşıma planının ilk uygulamasıdır. Hükümet olarak, kamu elindeki iş makinaları ile toplu taşım araçlarının kullanılmasına ilişkin çalışmalarımız öteden beri devam etmektedir. 

“Toplu taşım sorununun çözümü görev olarak Bakanlığımıza verilmiştir. Ankara ili için kamu otobüslerinin: Belediyeye devrine ilişkin kararname, Bakanlığımızca hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sunulmuştur.” 

Kararnamenin imza işleminin bir iki güne kadar tamamlanacağını belirten Mahmut Özdemir, açıklamasına şöyle devam etti: 

"Kararname çıktıktan sonra kamuya ait otobüsler sürekli olarak Ankara halkının hizmetine girmiş olacaktır. Ankara dışındaki illerin hangisinde ve ne zaman kamuya ait otobüslerin (o belediyelere devredileceği çalışması da tamamlanmıştır. Bu illerde de önce mesai saatlerini düzenleyip bu düzenleme ile birlikte kamu otobüslerinin belediyelere devrini tamamlamış o-Jacağız." 


4 milyon ei 
ödenemediği içi içi 


6 bin ton m 
yağ gemide ve depoda bekliyor 


ANKARA(THA) 

Döviz transferi yapılamadığı için margarin imalatında kullanılan 6 
bin ton ham yağ dışalımının gerçekleşmediği öğrenildi. 

THA muhabirinin edindiği bilgiye göre Tariş tarafından Mart ayı içerisinde siparişi verilen ve İzmir limanına gelen 
6 bin ton yağın 2 bin tonu antrepoya alındı. Geri kalan 4 bin ton ham yağ ise döviz bulunamadığı için gemide kaldı. 
Ayrıca antrepoya alınan miktar için de ödeme ger çekleştirilmediğinden kullanılması yasaklandı. 
Gemide bulunan ham mallar boşaltılmadığı “çinde nakliyefirmasına her gün belli bir miktarda döviz olarak "kira" ödenecek, 


taşıma "'kahallarinin * 


ir roll ISIrır o 


Bugün köşemize Basın özgürlı ışık 


şıldığı günümüze 


Ahmet Rasim 


nün tartı 
Ahmet 


tutan 


Rasim'in mütareke yıllarında (1918-1920) yazmış olduğu bir yazıyı almak istedik. 


İşittiğim gibi yazıyorum: 

Kadı'nın biri. oldukça saf, fakat kadılık işlerinde soruşturma ve incelemede son derece titiz ve dikkatliymis. Günün birinde karşısına iki 


kişi gelir. Biri der ki: 


—Kadı efendi, bu adam benim kulağımı ısırdı. Bakın diş yerlerine, hâlâ kanıyor. 


Davalı atılır: 

—Kadı efendi, min ederim... 
ki: 


iftiradır. Kendi ısırdı... 
Kadı şaşalar. Haklı olarak der 


Ye- 


—EL, kol, dudak olsa, bir dereceye kadar davalının söylediklerine, yeminine inanacağım. İn- 


san kendi kulağını nasıl ısırır?. . 
diyor. Bunu soruşturmak ve incelemek 


ederim" 


Üstelik "yemin 


gerek. Kafasında verdiği bu karar üzerine, onla- 


ra döner ve der ki; 
—Siz biraz durun. Ben 


şimdi gelirim. 


Mahkemeden çıkar; doğru, evine gider. Aynanın karşısına geçer. Bir eliyle kulağını çeker, çenesini çarpıtır, dişlerini hazırlar; bu gülünç durum arasında,en son çabayı gösterir. Fakat dengesini kaybederek sırtüstü düşer, başı ya- 


rılır. Bitkin bir durumda 


kavuğu bastırıp maka- 


mına gelir. Davacıya der ki: 


—Isırır, oğlum; ısırır!. . 
bile yarılır! 


Hatta düşer de başı 


Bizim gazeteciliğimiz de böyle. Bizi düşürecek, başımızı yarmaya götürecek ne kadar garip durumlar ve görülmemiş olaylar varsa, hepsini cihan aynası önünde denemek istiyoruz. Dör- 


düncü kuvvet değilmiyiz y ya!. 


. Bizim de siyasal, 


sosyal, bilmem neyi yargılama hakkımız vardır sanıyoruz. Onun içindir ki, bol bol yargılanıyoruz. Öyle ki ayıbın ne aşağı derecelere vardığını 


kavrayamı yoruz. 


Yazılan makalelerden bir bölümü ayrıldıktan sonra artakalanları Fransızcaya | da İngilizceye de çevrilse de, biz de bu iki dili bilsek, okusak, ne olsa bir utanma Korkusu vardır kızarmak, 


terlemek, uğrayacağımız 


utanma derdinin ya- 


nında vız kalır! Buna da gerek yok. Bir iki ay 


sonra kolleksiyonları 


açıp bakalım. Biz bize 


benziyor muyuz? Görelim! Ensemizi dişlese- 


ler, zamanın kadısının: —Sen dişlemişsin!. . 

dişlersin! (o yargısına 

şünmezsek, yaşama 


varacağını hakkını 


Hem dişler misin, artık ; dü- ne boşuna 


beklemiş olduğumuzu akılla, vicdanla biraz 


*) Ahmet Rasim, 


‚Gülüp Ağladıklarım, 


Kültür Bakanlığı Yayınları, sayfa 28. 


Buca Sağlık Koleji öğrencileri sürüren öğretmenlerini geri istiyorlar 


İZMİR/ÖZEL 


Buca Sağlık Koleji öğrencileri, çeşitli illere sürülen öğretmenlerinin geri getirilmesi için boykot yaptılar. 


Öğrenciler tarafından çok sevildiği öğrenci 


öğretmenin tayini 


tepkiyle karşılandı. Öte 


“boykota neden oldukları" 


belirtilen 3 
velileri tarafından da yandan okul idaresinin gerekçesiyle bazı öğ- 


renciler hakkında soruşturma açacağı öğrenildi. 


Tartışmalı Adapazarı 


mitinginin sorumluluğunu 


Akıncılar 


ANKARA(ÖZEL) Adapazarı'nda düzenlenen ve tartışmalara yol açan akıncılar mitinginin sorumluluğunu Akmcılar Derneği üslendi. Başbakan Bülent Ecevit ve İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş Adapazarı mitinginde Arapça dövizler taşındığını, Türkiye'nin İran'a benzetilmek istendiğini söylemişti. Başbakan ve İçişleri Bakanının bu sözlerinden sonra bir açıklama yapan Akıncılar Derneği Genel Merkezi, mitingin Akıncılar Derneğinin Adapazarı'ndaki bir şubesi tarafından düzen- 


le ndiğini belirterek, şunları söylediler: "Konuşmacılar için 


vilayete fyüracaat edile-EH 


Yankı dergisi “Bilinmeyen 
Sol” dizimizi ilginç olarak 

niteledi 


ANKARA (ÖZEL) 

Haftalık Yankı dergisi, gazetemizde Yayla iken tanbu! Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından durdurulan 'Bilinmeyen Sol' yayır- 


nını ilginç olarak niteledi. 
Dergide ile ilgili olarak yazılmış bir haberde bu grup içindeki bölün- 


THKP-C 


melerden  sözedilirken şöyle deniliyor: "THKP-C neydi ve hangi örgütleri doğurmuştu? Aydınlık gazetesinin solda örgütler üzerine yayın-Jamaya başladığı yazı dizisi,bu konuda ilginç noktalar vrtaya çıkarıyordu.” 
Dergi da bu konudaki yayınımızı özetliyor. 


laha sonra 


üstlendi 


rek izin alınmıştır. Mitingte olduğu gibi Sakarya mitinginde de kontrol altına alınamayan hareketlerde bulunanlar, beyan ve sloganlar söyleyenler olmuşsa bu mevcudiyet bizzat bu işi yapanlarındır. Akıncılar Derneği kurulduğundan bu yana hiç bir anarşik hadiseye okarışmamıştır. 
Bundan sonra da anarşinin karşısında olacaktir." 

Türkiye'nin İran olmadığını, Akıncıların hiç kimseyi ve hiç bir topluluğu taklit etmediğini ve buna ihtiyaçları bulunmadığını belirten Akıncılar Derneği, "Biz milli ve manevi değerlerimize bağlı büyük milletimizin evlatlarıyız. Vurma, kırma, öldürme ile ilgimiz yoktur. Bizim inancımıza göre bir insani öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir"' dediler. 


İki Bakanlık arasındaki 


görüş ayrılığından 


muhtarlar 


j 
| 


görev yapamıyor— 


ANKARA (AA) 

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Büyükárslan, il- 


muhaberlere yapıştırıla-. 


cak harç pulları ve bunun uygulaması konusunda, Yerel Yönetim Bakahlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki görüş ayrılığının, muhtarları görev yapamaz hale getirdiğini söyledi. Muhittin Büyükarslan, muhtar ödenekleri- nin birkaç aydan beri ödenmediğini bildirerek, ödeneklerin bir an önce verilmesini istedi. 

Bu durumda, muhtarlarm hangi katar ne şekilde uygulayacaklarını bilemediklerini sözlerine ekledi. 


9Nisan 1979 


18.35 FLANDERLERİN KÖPEĞİ: Çizgi dizi filmin 24, bölümü yayınlanacak - 19.00 MİNİK DÜNYA 

19.30 KÖY KAHVESİ: 1950 yılın- dan bu yana varolan Pancar Üreticileri istihsal Kooperatiflerinin Türkiye tarımın- daki yeri, sorunları tartışılacak. 

21.15 BEŞ DAKİKA (Osman'ın Oğlu): Sunulacak küçük köy oyununda kırsal kesimdeki yüzlerce çocuk izleyicinin, ortak sorunlarından, okula gitme ya da çalışma sorunu işleniyor. 


21.20 LİKYA'NIN SÖNMEYEN ATEŞİ 
3 Nisan Salı akşamı ilk bölümü yayınlanan belgesel filmin ikinci ve son bölümü sunulacak. Yönetmen; Suh& Arın. 

21.50 TÜRK SANAT MÜZİĞİ : (Rahmi Sönmezocak). 


22.20 TV'DE TÜRK SİNEMASI (AĞIT) Yılmaz Güney'in 1971'de yönetip başrolünü oynadığı, diğer rollerini de Hayati Hamzaoğlu, Sermin Hürmeriç ve Bilal İnci'nin paylaştıkları bir yerli film. 
Yılmaz Güney, bu filminde Güneydoğu yöresinin gerçeklerine eğilmeye ve kaçakçılık yapmak zorunda -bırakılan yoksul köylülerin yaşamlarını anlatmaya çalışıyor. "Ağıt", 1971" Adana Altın Koza Türk Film Festivalinde en iyi film, senaryo, yönetmen ve görüntü yönetmeni ödüllerini almıştı 


11 Risan ÇARŞAMBA 


18.35 ARI MAYA: Çizgi dizi filmin 31. 
bölümü. 

19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA 19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ Tokcan) 

20.00 BİR KONU, BİR KONUK: Prog- 


ramda, gönderilen mektuplara yanıtlar verilecek. 


21.30 AVRUPA FUTBOL KUPALA-RINDAN BİR YARI FİNAL MAÇI. 


12 Nisan PERŞEMBE 


18.35 SİNBAT'IN SERÜVENLER İ (31. 
bölüm) g 
19.00 FÜLÜT ÖĞRENİYORUZ bölüm) 
20.00 SÖYLEŞİ: Ekonomik darboğaz , konusunda Mümtaz Soysal ve Tevfik Çavdar'ın yapacakları söyleşi sunulacak - 21.15 İNSANIN DEĞERİ: Arsal Soley'in hazırladığı program, emekleri hiç kaygı duyulmadan sömürülen, dış yadaiç savaşlarla, işkenceyle, ölüm cezasıyla sonuz acılar çektirilen insanoğlunun değerini, yaşadığı çelişkiyi ve bu çelişkinin nedenlerini araştırmayı amaçlıyor. 
21.35 GÖÇMENLER: Amerikalı tanınmış yazar Howard Fast'ın romanından uyarlanan sürekli filmin 4. ve son bölümünde May-Ling, Dan'i #erkeder. Dan bunun üzerine karısından boşanmak ister. 
Dan'in karısı Jean ölen babasının işlerini yürütmeye başlar. Dan, boşanabilmek için tüm servetini karısına bırakır ve 
1930 ekonomik krizi Amerikasında beş 
parasız, aç ve sefil, yaşamaya başlar. 
22.25 AVRUPA FUTBOL KUPALA-RINDAN ÖZETLER 
22.50 HABER-PROGRAM 


13 Nisan CUMA 


18.35 MARCO (30. bölüm) 19,00 DOĞA BELGESELİ: "Hayvanların 


Bilinmeyen Yönleri" adlı belgeselin "Kavga mı, Aşk mı"' adlı bölümü yayınlanacak. 

19.30 ÖNCE SAĞLIK 

20.00 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU PROGRAMI 

21.20 31 MART OLAYI: Hüseyin Taşkın ve Ziya Öztan'ın birlikte hazırladıkları programda, 1909, 31 Mart ayaklanması, yakın tarihimizin ilk öldürülen gazetecisi Hasan Fehmi olayı anlatılıyor. 

22.00 TV'DE SİNEMA: (Atları Da Vururlar): Yönetmenliğini Sidney Pollack'ın yaptığı, başrollerini Jane Fonda ve Michael Sarrazin'in paylaştıkları bir Amerikan filmi. Amerika'da ekonomik bunalım Yıllarında bir dans maratonu çerçevesinde toplumsal sorunları ele alan ilginç bir film. 


14 Nisan CUMARTESİ 


( Ümit 


(21. 


17.05 EVDEKİ DOKTOR: Dizi filmin "Mutluluk ve Sessizlik" adlı 6. bölümü yayınlanacak. 

17.30 FLİPPER (Kadın Bilgin) 

18.30 CUMARTESİ BELGESELİ: "19. 
Yüzyıl Avrupası" adlı yeni belgesel 


dizinin ilk bölümü, "Özgürlük-Eşitlik-Milliyetçilik" adını taşıyan bu bölümde Fransız İhtilalinin oluşması ve nedenleri üzerinde duruluyor. 


1930  LOGAN'IN KAÇIŞI:Dizinin 
"Masum Kız" adlı 8. bölümü yayınlanacak, 


21.15 BEŞ DAKİKA: Programda vergi adaletsizliği üzerinde durulup vergi sistemi eleştiriliyor. 

21.20 GURBET SANCISI: Erkan Dogan'ın yazdığı Orçun Sonat, Ülkü Ülker, Kadir Savun'un rol aldıkları yerli dizirin ikinci bölümü. 

23.00 BİR GAZETECİNİN SERÜVEN-LERİ (Yılın Katili). 


15 Nisan PAZAR 


11.00 TATİL SİNEMASI: (Kahramanlar Alayı): Robert Aldrich'in yönetip, Michael Cainef, Cliff Robertson ve Henry Fonda'nın rol aldıkları bir Amerikan savaş filmi. 


14.10 KONUT SORUNU 

17.00 SPOR DÜNYASI 

20.00 TATLI KAHRAMANLAR 

21.15 BEŞ DAKİKA :İKöy Mektupları). 
22.10 SANAT DÜNYASI” Programda tiyatro, opera, bale, plastik sanatlar alanlarındaki güncel sanat olaylarına yer veriliyor. 


TV'de üç yeni yapım hazırlanıyor 


ÇIRAKLIK 


Eğitim Dairesi yapımcılarından Emel Ebcioğlu 


ve Necmettin Varlı'nın hazırladıkları "Çıraklık" konulu program, çıkan çıraklık yasasının madde- 


lerini eleştirerek yasa çerçevesinde çırakların ücret ve eğitim sorunlarına değinmektedir. 


“Çıraklık''adlı yapımda çok boyutlu sorunlarıyla çıraklar konu ediliyor. 


MESLEK EĞİTİMİ 


Yapım ve yönetimini Cafer Özilhan'ın üstlendiği bu program sürekli yayın olarak ekrana ge- 


lecak niban 
Dagil? nitelikte ele 


alınan programın ilk bö; lümünde URETİM İÇİN 


EĞİTİM konusunu izleyeceğiz. 

Bu programda Ankara Sanayi Odası Başkanı, Yenimahalle Endüstri Meslek Lisesi Müdürü, Kartal Endüstri Meslek Lises Müdürü ve iki fabrika müdürünün konuylas ilgili görüşleri a- 


lınmaktadır. 
MESLEK EĞİTİMİ programının ileriki bö- 


lümlerinde sırayla SAĞ-LIK PERSONELİ EĞİ- 
TİMİ, KIZ MESLEK Lİ-SESİ. EĞİTİMİ bölümler rini 'izleyeceğiz. Programın-Mayıs ayında ekrana gelmesi bekleniyor. 


“Meslek Eğitimi" programının yapımcısı Cafer Özilhan çekim sırasında. 


ÇOCUĞA 
SAYGI 


Eğitim Dairesi yapımcılarndan AYLA ER- 
* DEMLİ'nin o hazırladığı 


program sürekli yayın olarak ekrana gelecek. 30 
Nisanda yayına girecek olan programda CAN YÜCEL, Prof. Dr. GÜL-SEREN GÜNCE, Doç. 


Dr. EMRE KONGAR konuk olarak bulunmaktalar. 

KONGAR'ın programa sürekli katılan konuk olduğu bildirildi. 


TRT Muhabirleri Derneğinin TV programlarına verdiği “Cengiz Polatkan ödülleri” açıklandı 


TRT Muhabirleri Derneği tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, Dernek Başkanı Yavuz Gökmen, TV programları için verilen ''Cengiz Polatkan" ödüllerini açıklad: 


Gökmen, Türkiye'de ilk kez TV haber ve programları için ödül verildiğini belirtti ve bunun bir aşama olduğunu söyledi. Gökmen, ödüller ilk kez verildiği için, ödül dağıtımının geniş bir alanı kapsamadığını, "'Cengiz Polatkan" ödüllerinin daha geniş kitleye verilmesi için çalışmalar yapılacağını açıkladı. 


ödüllerin TRT Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulunca oluşturulan bir jüri tarafından saptandığı belirtildi. Dernek Başkanı Gökmen, ödüllerinin programcıya değil, programın tümüne, yapım ekibine verildiğini sözlerine ek-İedi. Ödüllerin televizyon için hazırlanan yerli yapımları daha iyi ve daha doğruya yöneltmek amacını taşıdığını belirtti. 


TRT Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulunun "Cengiz Polatkan"' ödüllerine uygun bulduğu programlar şunlar: 


"İşçi Sağlığı" (dizi) "Basın Tarihimizde 
Çöken Bir İmparatorluğun Öyküsü''(dizi) "Oynamak İstiyorum" (dizi) 

Ödüle layık yapıt bulunamadı. 


Eğitim prog 
Kültür prog. 


Çocuk prog. 


Televizyon fil. 


“ Müzik prog. Müzik Stüdyosu (Özdemir Erdoğan) 

Eğlence prog. 1979 Yılbaşı Özel Eğlence Programı 

Spor prog. “Sporun Öyküsü" (dizi) 

Haber prog. Odül verilmedi. 


1- Fenerbahçe - Ziraat Fak. Basketbol maçı sonuç bölümü. 

2- Çok gol yiyen ama- 


Spor haberler 


tör küme kalecisini magazini 

TV haberciliği Montreux Zirvesinin işlenişi 


ÖZEL ÖDÜLLER 


öte yandan 1978 yılı içinde yapılmadıkları halde bazı programlara ve özel çaba gerektiren bazı yapımlara "Cengiz Polatkan özel ödülü" verildi. 
Bir yabancı dizi filmin yayınından ötürü de TV program Dairesine bir özel yayıncılık ödülü verildi. ` 

"Cengiz Polatkan özel ödülleri"'ni alan yapımlar şunlar: 


Sohbet prog. özel ödü Bir” Konu, Bir Konuk" 
TV Gazeteciliği öz.öd: "Görünüm" Yayıncılık öz. öd: "“'Rosenbergler Ölmemeli"' 
Belgesel özel ödülü Ankara Belediyesi (1977) 
Radyo prog. öz. öd. “Olayların İ- 


çinden" 


© irabzonspor, Kırıkkale'yi 2-0 yenerken, Fenerbahçe Göztepe'ye I-Vv mağlup oldu 


HAKEMLER: Sadık De- 


da, Naci Bilgin, Baki Özcan. 


GALATASARAY: Eser 
3. Müfit 2, Erdoğan 3, Güngör 3, Fatih 3, Gürhan 3, Öner 3, Zafer 3, Yaşareviç 3, Gökmen 2, B.Mehmet 3. 

ESKİŞEHİRSPOR: Adem 1, Selahattin 2, Tayfun I, Bilal 2, İsmail 2, Burhan 2, Ender 2, Hüdai 1, Nejat 1, Hüseyin 2, Mehmet 1. 

Eskişehir, Istanbul deplasmanında Galatasaray'a 3-0 yenildi. Eskişehir - Galatâsaray karşısında fazla bir varlık gösteremedi. İlk varı boyunca hızlı bir tempo ile oyuna ağırlığını koyan Sarı Kırrızuılar ilk tehlikeli ataklarını İ2,dakikada yaptılar. Öner'in sağdan yapuğı ortayı Gökmen müsait durumda dışarı attı. 
Eskişehir ise ilk yarının he- 


men hemen tek atağından 
17. dakikada yararlanamadı. Nejat kalabalık defansın arasından sıyrıldı, Fatih ile karşı karşıya gelen Nejat topa yavaş vurunca Eser tehlikeyi önledi. Bundan sonraki süre içinde atak yapan taraf Galatasaraydı. Nitekim bu ataklardan birinde Fatih'in defanstan dönen topunu Zafer Eskişehir ağlarına gönderdi. Bu golden sonra baskılarını arttıran Galatasaray 39. dakikada bu kez Yaşareviç'in golüyle 2-0 öne geçti. o= 
İkinci devrenin, başında bir iki atak yapan misafir takım bundan sonra oyunu yine Galatasaray'a bıraktı. 60. 
dakikada Gökmen'in yarar-İanamadığı pozisyonunun ardından gol geldi. Maçın 65.- dakikasında sine Y asaeviç ceza sanasi- uzerinde EsSKISe- 


hirspor'un tüm oyunculara. 
geçerek güzel bir şutla takımını 3-0 öne geçirdi. 

77. dakikada Mehmet'in atağını ise Galatâsaray kalecisi: Eser önledi, Bundan 


ATLETLER MAÇ SEYİRCİSİNİN Kölü 


© Maç seyircisinin kütür biçiminde yaptığı tezahürat, yarışan atletlerin dikkatlerinin dağılmasına neden oldu 


İSTANBUL (ÖZEL; 


Istanbul Yıldızlar-Gençler Atletizm Teşvik müsabakaları dün yapılan yarışmalarla sona erdi. 


Çok az sayıda bayan atletin katıldığı yarışmalarda dereceler sezon başı olması nedeniyle oldukca gerivdi. 


Diğer yandan atletizm yarışmasının maç saatine kadar : uzamasıda atletleri olumsuz noktada etkiledi. Özellikle bayanlar yüksek atlama ve erkekler sırıkla yüksek 


ARIŞTILAR 


uiYekta;Özözlürk son allayışını yaparken. 


atlama yarışında maç seyircisinin” küfür biçinde yaptığı tezahürat, yarışân atletlerin dikkatlerinin da- 


gılmasına neden oldu. 


Bu konu üzerine görüşlerini sorduğumuz Bölge Atletizm Ajanı Selahat- 


cel (Kuleli) 


(TÜ; 244 
3 Adım 


tin Yıldız, müsabakaların maç saatine kadar uzamasının önümüzdeki haftalarda yapılacak yarışmalarda önleneceğini söyledi. 

İkinci gün yarışmalarının teknik sønuçları şöyle: 

200 metre (Bayanlar): Şahinde Güneş (İTü) 28.9 2-Gülçicek Yurtsever (Beşiktaş) 29.3 

200 metre-(Erkekler): 1-Suat Tun- 


23.3 2-Adnan Altınbıçak 


(Hava Harp Okulu) 24. 3-Nuri Cemal 


atlama-Erkekler: 1-Doğan 


Aykaç (Hava Harp Okulu) 13.16 2-Ugur Midillici (Hava Harp Okulu), 3- Önder Kurt (Kabataş) 11.76 

Yüksek Atlama-Erkekler: 1-Hüseyin Onur (Beşiktaş) 1.70 

400 Metre Engelli (erkekler: 1-Erol 
Kaplan (F.B) 1.00.2 

800 Metre Yıldızlar: 1-Haldun Tarak (Kuleli) 2.14.7 

800 Metre-Gençler: 1-Selim Menek 
(Kuleli) 2.03 R 

3000 Metre Erkekler: 1-Haluk Şarcı 
(İTÜ) 8.59.2 

Sırıkla Atlama: 
3.90 

4x400 Metre: 1-Kuleli 3.40.8 


1-Yekta Özöztürk 


ANN 


eE 


YAKITIN 


sonraki dakikalarda bir değişiklik olmayınca Sarı Kirme zılılar sahadan 3-0 galip ayrıldılar. 
DİĞER SONUCLAR 
Bursaspor - Samsunspor: 


Koparmada 


0-0, Orduspor - Zonguldakpor: 1-0, Trabzonspor - Kırıkkale: 20, Göztepe - Fenerbahçe: 1-0, Adana Demirspor - Diyarbakırspor: 0-1 Boluspor - Altay: 3-0. 


128.5 kilo 


kaldıran Rauf Özel yeni Türkiye rekoru kırdı 


ANKARA 


Türkiye Bireysel Halter Birinciliğinde 90 kilo 


koparmada Raif Özel 


128.5 kilo kaldırarak 


şampiyonanın ikinci Türkiye rekorunu kırdı. 


Özel rekoru 4. denemesi 


nde elde etti. 


Bilindiği gibi şampiyonanın birinci Türkiye 


rekorunu 67 kilo silkm de etmişti. 


ede Serdar Koçyiğit el- 


Bayan 
Milli Takımımız İngiltere'yi 3-1 yendi 


Bahar Kupası başladı. 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye Bayan Vo- 


leybol Takımı ilk maçında-' İngiltere'yi 3-1 


mağlup etti 
İlk sette tutuk olan vunmada başarısız kal Ancak ikinci sette 


yunda üstünlük kurdu. 


Milli Takım özellikle saınca seti 15-4 kaybetti. 
toplanan takımımız o-Bunu» yanısıra İngilte- 


re de iyi oynayınca çekişme başladı. Seti Milli Takım 15-11 kazandı, 

Diğer setlerde de başarılı bir oyun sergileyen: Bayan Milli Takımı setleri 15-11 ve 16-14 alarak ilk maçında moral kazandı. 


Belçika kolay alabileceği maçı tehlikeye sokarak zorlandı 


Morali yüksek olan 


Belçika ilk maçında set- 


te ve) bloktaki üstünlüğünün yanısıra, İsrail takımının arka alan boşluklarından iyi yararlanınca 
1. seti 15-5 gibi açık bir farkla aldı. 


İkinci sette gevşeyet 


n Belçika takımı ilk set- 


teki başarısını tekrarlayamadı. Bu seti İsrail 12- 


15aldı. 


Üçüncü sette Belçika takımı oyuncuları işi 


sıkı tutunca bu setde Dördüncü sette İsr: gitti. Sonra ciddileşe 


15-9 Belçika'nın oldu. 
ail uzun bir süre önde n Belçika bu seti de 


alınca sahadan 3-1 galip ayrıldı. 
Bahar Kupası turnuvasının iik gününde organizasyon oldukça iyiydi. Özellikle de basın 


mensuplarının çalışma vardı. 


ları için gerekli her şey 


Turnuvanın ilk gününde ilk maçın sabahın 


erken saatlerinde İsrai 


l'le yaptırılması dikkati 


çekti, Tribünlerde polisler tedbir almışlardı. Sorulduğunda İsrail'e karşı harhangi bir saldırıdan çekinildiği, onun için İsrail 'in maçlarının erken 


saatlere alındığı şeklind İlk gün üç karşılaş karşılaşma yapılacak 


e cevaplandı 
ma yapıldı. Bugün de 4 


Hazırlayan: 


Aykut Tankuter 


Erenköy Kız Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Nimet Karadağ: 


“Salonumuz olmadığı için çalışmalarımız aksıyor” 


ERENKÖY KIZ LİSESİ-1- 


Erenköy Kız Lisesi voleybolda yıldızlarda İstanbul birinciliği, jimnastik ferdi. yarışmalarında Gülgünay Mutlu İstanbul birinciliği, atletizmde 4x200 gençlerde İstanbul ikinciliği, 4x100 metre bayrak yarışında gençler İstanbul birinciliği, 4x400 metre yıldızlar bayrak yarışında İstanbul ikinciliği, 4x200 yıldızlar bayrak yarışında İstanbul ikinciliği gibi dereceler elde etmişler. 

Bütün bu takımları okulun iki beden eğitimi öğretmeni Nimet Karadağ ve Gürcühan Özdegan çalıştırıyor. Ayrıca okulun basketbol takımı- da yoğun bir çalışma i çinde bulunuyor 


Erenköy Kız Lisesi eğitim açısından belli bir yere sahip İstanbul okullarından biri olarak biliniyor. Edindiğimiz bilgilere göre okuldaki derslerin işlerliği ve öğrencilerin başarı oranı düzenli bir gelişme izlemiş. 
Aynı zamanda okul, spor alanında da söz sahibi bir duruma gelmiş. 


Okuldaki spor faaliyetleri ve beden eğitimi derslerinin işlerliği konusunda görüşlerine başvurduğumuz Beden Eğitimi Öğretmeni Nimet Karadağ şu açıklamayı yaptı: 

"Bugün okulumuzda 
3500 öğrenci öğrenim 
görüyor, Öğrencilerimizin başarılı olmaları için tüm arkadaşlar ellerinden 


geleni yapıyorlar. Fakat Beden Eğitim dersleri için aynı şeyleri söylemiyorum. Çünkü bu kadar öğrenciye okulumuzda yalnızca iki beden eğitimi öğretmeni düşüyor. Bu da çeşitli zorluk-İarı beraberinde getiriyor. 
Okulumuzda herhangi bir salon yok. Salonsuzluk nedeniyle çalışmalarımız oldukça aksıyor, ancak ne olursa olsun bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu uğraşımızda diğer eğitimci arkadaşlardan da yardım bekliyoruz. Üzülerek söy- 


lemek gerekir ki bu yardı- _ 


mı bugüne kadar görmedik. Bir çok arkadaş spor yapan öğrencilerimizi hoş karşılamıyor. Sporcularımızı karşılaşmalara götürmek için çok zor izin alıyoruz. Bazen ala- 


mıyoruz bile. 

Nimet Karadağ'ın söylediklerinde esas olarak öğretmenlerin spor konusunda eksik ve yanlış bilgilere sahip olduklarını 


Beden Eğitimi Öğretmeni Nimot Karadağ 


p 


` g 


EN 


çıkarmak mümkün. 


Yarın: Erenköy Kız lisesi basketbol ve voleybol takım kaptanları görüşlerini açıklıyor. 


“Ülkemize gözünü dikmiş ülkeler var”... 


(Baştarafı 1. Sayfada) zünü dikmiş ülkelerin bulunduğunu söyledi. 

Kongre Başkanlığına 
CHP İl Başkanı Mehmet Parlakyiğit'in seçilmesin- den sonra Başkanın önerisi üzerine Mustafa Kemal ve Kahramanmaraş olaylarında ölenlerin anısına 3 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kardeşlik havası içinde sürdürülen kongrede Ali Şahin iki yılık faaliyet raporunu okudu. Sırayla konuşan çeşitli delegeler de; eski 


yönetimin yeterince halkla ilgilenmediğini söylediler. 


Delegelerin bu konuşmaları üzerine CHP Maraş Milletvekili Orhan Sezal kürsüye gelerek bura- daki parti teşkilatının halktan uzaklaştığını belirtti. j 

Sezal partinin Kahramanmaraş olaylarında pasif kaldığını da belirte- 


rek "Dün Milli Mücadele- ` 


de halkımız omuz omuza savaşmıştır. Ama bugün, 


burada bazı olaylar oluyor. Çiçek sineması “bombalanıyor. CHP 


Merkezi tahrip ediliyor. 
Bir aşiret kavgasıyla birlikte iki öğretmen öldürülüyor. Bütün bu olaylar olurken bizim parti teşkilatı ne yapıyor? 
Kahramanmaraş'ta parti teşkilatı halka kapalı oluyor. Kapısı bile açılmıyor, Parti, parti dışından idare ediliyor. Yazıhanelerde idare ediliyor." 
Sezal petrol meselesine de değinerek, bugün eldeki asgari stok petrolün kullanıldığını ve Rusya'dan 100 bin ton ham petrol geldiğini söyledi. 
ÜLKEMİZ KARANLIK 
BİR ORTAMA 
SÜRÜKLENMEK 
İSTENİYOR 
Daha sonra kürsüye davet edilen Maraş Milletvekili Hüseyin Doğan. 


18.30 HABERLER 
18.35 GÖKKUŞAĞI 


nusunda yapacağı 


TELEVİZYON 


Ümit Denizer'in sunduğu programın "Bir Kitabımız Var" bölümünde Medeni Ferho'nun yazdığı "Kaytan Ozman" adlı kitaptan seçilen bölüm, "Spor" bölümünde Jimnastik hareketleri, "Tartışma" bölümünde Ferhunde Öktem'in 
7 yaş grubu çocuklarla anne-baba ilişkileri kotartışma, 


"yalnız ilimizi değil, yalnız ilçemizi değil, tüm dünyayı yasa boğan olaylar, kongremizi de yasa boğmuştur. Kongremizi yaslı biçimde yapıyoruz"'dedi 

Doğan; konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“ülkemiz karanlık bir ortama sürüklenmek isteniyor. Sizin seçtiğiniz, sizin kurduğunuz hükümeti düşürmek için çeşitli tertipler (o tezgahlanıyor. 
Ülkeyi bölüp hükümeti düşürmek için bugün burada tertiplediler, yarın başka bir yerde. Öbür gün daha bir başka yerde tertipleyeceklerdir. Ama hükümet bu tertipçilerin sandığı gibi yıkılmayacaktır. Halkın uyandığı yerde, emekçilerin haklarını aradığı ülkelerde, bu kabil olaylar tertiplenmektedir. Sosyal demokrasinin ve sosyal düşüncelerin olduğu ve idare edildiği ülkelerde hep böyle tertipler tezgahlanmaktadır. Bugün biz,sizin sorunlarınızla ilgileniyoruz. Eğer bunu göremezsek, görmezsek çeşitli. 
tertipler tezgahlanacaktır. 
Halk partisine oy veren 6 
milyon seçmen; yüzlerce kitle örgütleri, bizden bu görevi bekliyorlar. Tertipçilerin, tertiplerini boşa çıkarmak için, hepimiz birlikte uyanık olmalıyız. 
Bundan emin olunuz ki, karanlıktan kurtulup mutlaka aydınlığa kavuşacağız. 


ÜLKEMİZE GÖZÜNÜ 
DİKMİŞ ÜLKELER 
VARDIR? 


Demokrasi meselesine de değinen Doğan, konuşmasınım bu bölümünde şöyle dedi: 

“Türkiye'de meydana gelen anarşi olayları ve toplumsal olaylar bir avuç maceraperestin, şunun bunun ve hatta bir 


"Müzik" bölü- 


partinin işi değildir. Ülkemize gözünü dikmiş ülkeler vardır. Ülkemizin doğusunda birtakım ter- 


(Baştarafı 1. Sayfada) "Bugüne kadar binlerce yurtsever faşist kur- 


tipler dönüyor. Neden E- şunlara hedef oldu. Kahlazığ, Malatya ve Maraş řamanmaraş'da olduğu seçiliyor. Neden Elbistan gibi emekçi halkımız kitseçiliyor. Çünkü dünya- lece soykırımlara tabi tumın en önemli enerji sant- tuldu. Bugün artık Parti ralı Elbistan'dadır. Tür- Genel Başkanlarının canıkiye'nin yeraltı ve yerüs- na kastetmeye kadar el atü kaynakları vardır. Ül- tıilmış bulunulmaktadır. 
kemize gözünü dikmiş Biz bu saldırıyı siyasal ikbölücü ülkeler ülkemizde tidarın faşist. katillere anarşi ve kargaşa çıkar. karşı yürüttüğü kararsız maya uğraşıyorlar. Kah- mücadelenin bir. sonucu ramanmaraş Olaylarının Olarak değerlendiriyoruz. 
ardında bir ülkenin şir- Son zamanlarda yeni İçketinin parmağı olduğu, işleri Bakanının sıkca bir İngiliz gazetesi tara- (tekrarladığı faşist odakfından yazılmıştır. Bu lara karşı mücadele vaadi meselelerin ardında ül- yerine getirilmiş olsaydı kemize gözünü dikmiş ül- son siyasi cinayetler işlen kelerin parmağı vardır. mezdi. İçişleri Bakanı Hepimiz bu gibi mesele- yurtsever savcı Doğan lere karşı uyanık olmalı: Öz'ü öldüren katilin Doyiz." ğan öÖz'ü-daha önceden tanımadığını açıklamıştır Kendisinin de ifade ettiği gibi ortada kişisel bir husumet söz konusu edilemez. 


Doğan konuşmasını, 
"Bu kongrenin Kahramanmaraş olaylarının yarasını sarmasını ve yeni ufuklar açmasını" dileyerek bitirdi. 

Bu konuşmadan sonra Av.Necdet Çuhadar, kürsüye gelerek politikanın ayak oyunları olmadığını söyledi ve "'Kahramanmaraş olayları bizleri uyandırmalıdır. Bir partinin, bir grubun kışkırtıcı hareketi hükümeti düşürmeye yöneliktir" dedi. 

Eski Başkan Av.Ali 
Şahin de kişisel bir konuşma yaparak, Orhan Sezal'a çatınca kongrenin havası elektriklendi. 
Divan başkanı havayı yatıştırarak seçimlere geçilmesini önerdi. 

Seçimler sonunda 365 
delegeden 183'ünün oyunu alan Doğan Aras İlçe Başkanlığına getirildi . 


Bütün siyasi cinayetlerde de durum budur Bu saptama doğruysa yapılacak şey cinayet örgütlerinin militanlarıyla oyalanmak değil, doğrudan doğruya merkezlerine yönelmektir. Bu yapılmadıkça Türkiye'de bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine karşı örgütlenmiş cinayet şebekelerine ödün verilmiş ve onlar sürekli olarak yüreklendirilmiş olacaklardır. Bu silahh saldırıyı dolaylı olarak destekleyen bir başka gelişme de siyasal partilere karşı eşitliği bozan tutumların yoğunlaşmış olmasıdır." 


Öte yandan basın top- 


CHP KAYSERİ lantısında bulunan eşi de, MERKEZ İLÇE Mikri Belli'nin hastanede YÖNETİMİNİ ayıldığı zaman olayı an-MERKEZCİLER lattığını ve yanına yakla-KAZANDI şan şahsın 'Mihri Belli 


siz misiniz' diye sorduğunu ve cevap alır almaz elini tabancasına atarak ateşlediğini belirtti. 


CHP Kayseri Merkez 
İlçe Kongresinde,ilçe yönetimini Merkezciler kazandı. Önceki gün yapılan kongrede iki grup çekişti, Merkezcilerin adayı, Ekrem Utkan ve Sendikacıların adayı, Kadir Özcan arasındaki çekişmede, Merkezcilerin adayı Ekrem Utkan büyük oy farkıyla kazandı. 


ECEVİT'İN 
TELGRAFI 


Başbakan Bülent Ecevit Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli'ye bir telgraf gönde- 

Sendikacılar diye bili- Oo yerek uğradığı silahlı salnen ve TKP yanlılarına dırı sonucu yaralanmasın yakın olan grup; Kayse-. “dan derin üzüntü”düyduri'deki bütün, güçlerini, , : İĞD'lileri salona yığdı. = Kongreyi 


sürekli engellemeye çalıştı ve oylama 


íf "Her şey kuyruk oldu” 


ğunu bildirdi. 

Başbakan Ecevit'in 
Mihri Belli'ye gönderdiği telgraf şöyledir: Uğradığınız saldırı sonucu yaralanmanızdan derin üzüntü duydum. Bu insanlık dışı saldırının o sorumlularını yakalamak ve adalet önüne çıkarmak için her çaba gösterilecektir. 
Biran önce tam sıhhate kavuşmanızı . dileyerek saygılar sunarım. 


İÇİŞLERİ 
BAKANININ 
AÇIKLAMASI 


İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş,TEP Genel Başkanı Mihri Belli'nin İstanbul'da bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanması olayına çok üzüldü- günü bildirerek siyasi .partilerin liderlerine bu tür saldırılar demokrasiye saldırıdır ve bunlar demokrasi düşmanıdırlar" dedi. 


Bursa'da yapılan Marmara Bölgesi Valiler toplantısından çıkarken muhabirlerin (o sorularını cevaplandıran İçişleri Bakanı Fehmi Güneş şunları söyledi: "Aldığım habere göre saat 14.45 sr ralarında Sayın Mihri Belli'ye Sabah Postası Gazetesi civarında bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenleniyor bu saldırıda üç kurşun atılıyor Mihri Belli hastaneye kaldırılırken kendisine kurşun sıkan şahsın ismini veriyor. Bu şahsın daha önce de kendisini tehdit ettiğini söylüyor.. Mihri Belli'nin ismini verdiği saldırgana ait elimizde adresler vardı. Ve bu kişi aslında bizim tarafımızdan da başka nedenlerle aranan bir kişidir. . . 
Mihri Belli'nin doktorları musaade ettiği takdirde gerek kişiler gerek fotoğraflar üzerinde teşhis yapılarak sanığın yaka- 


lanmasına çalışacağız. 
Çok üzüldüm... Bu tür saldırılar demokrasiye 


saldırıdır. Bunlar demokrasi düşmanıdrlar. Demokrasimizin sağlıklı işlemesi için, bunun kurumlarina yöneltilen bu tür saldırıları da bundan böyle önlemeye çalışa- 


“ 
cağız. 
SDBJAON suzn1ilo 


TO 


Mihri Belli’ nin sağlık durumu iyiye gidiyor... 


AYBAR 


Bu arada SDP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar'da dün verdiği demeçte "Hükümet terörün başını ezmezse, terör hükümetin başını yiyecektir"'dedi. 

Aybar şunları söyledi: “Politika: tereddütü de yüreksizliği de, beceriksizliği de , hayalci de affetmez. Ecevit hükümetinde bu kusurların hepsi vardır. Hükümet faşist terörün perde arkasındaki elebaşılarını hemen adalete teslim etmelidir. Hükümet terörü alt edecek güce ve yüreğe sahip değile terör onun da başını yiyecektir." 


Rusya ile petrol araması... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


belgeler üzerine yaptıkları incelemeleri tamamlamak üzere oldukları bildirildi. = 
Kus uzmanlar Türkiye'de kaldıkları bir ay boyunca istedikleri her türlü bilgiyi almış, petrol konusunda çeşitli kuruluşun yetkilileriyle temaslarda bulunmuşlardı. 
Ancak bu sırada bazı haritaların askeri nedenlerle Rus uzmanlarına verilmesinin reddedildiği öğrenilmişti. 


Rus uzmanların bu ay sonunda tekrar Ankara" ya gelecekleri ve bu defa müzakerelere geçileceği hildirildi. Yapılacak bu 


“Genel Af... 


(Baştarafı 1. Sayfada) met Can, adliyelerde kalıfiye yardımcı personel yetiştirilmesi amacıyla kurulması kararlaştırılan, Adliye Meslek Yüksek Okullarının bu yıl öğretime açılacağını açıkladı. 
Bu okullar lise sonrası iki yıl öğretim yapacaklar. 

Hakim ve savcıların 
Doğu ve Güneydoğu illerinde görev almalarını sağlamak amacıyla, özendirici tedbirler de alınacağını açıklayan Can, genel af konusunda şunları söyledi: 

"Bugünkü ortam için af düşünmüyoruz. Af bir bakıma suç oranını arttırıyor. Bu nedenle bir Înfaz Yasası çıkardık. İnfaz Yasasında affın şartlı olması nedeniyle de yasa- 
nın: yürürlüğe girdiği 11 
Temmuz 1978 tarihinden bugüne kadar cezaevle- 


Doğu Bölgesi Tütün Piyasası bugün açılıyor 


HABER MERKEZİ 
1978 ürunü Doğu Bölgesi ekici tütün piyasası bugün Bitlis'te açlılıyor. 
Piyasanın açılışında Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı da bulunacak. 
Öte yandan 1978 ü- günü» tütün rekoltesinin u ‘yil yüzde 33 artişla 
56 “bin -500“kiloya ulaş” 
masının bekletdiği “5 renildi. 


rinden tahliye olanlardan tekrar cezaevine giren olmamıştır. Affın 1981'de de çıkarılacağını zannetmiyorum. Çünkü, bu sorunu göz önüne alacak bir iktidar düşünemiyorum. 

Adalet Bakanı, cezaevlerindeki firarlann önlenmesi için tutuklu ve hükümlülere tek tip elbise giydirileceğini de açıkladı. 


müzakareler sonucunda Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında petrol arama konusunda bir anlaşma yapılabileceği öğrenildi. 


Petrol konusuyla ilgilenen en üst düzeydeki yetkililerden biri, "'bizim için kim petrol bulursa bulsun, yeter ki bulsun" dedi. Yetkili, Türkiye'de petrol bulunabileceğini, petrol bulunması için de her ülkeile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade 


Hatay 
Tekel 
Başmüdür... 


(Baştarafı 1. Sayfada) müz Bakanlık yetkilileri gazetemizde yayınlanan bu mektupların daha önce Tekel Genel Müdürlüğü'nün eline geçtiğini ve Genel Müdürlüğün de bunları Bakanlığa intikal ettirildiğini bildirdiler, 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı" nın Bütçe plan komisyonunda 6 Ocakta Bakanlığının bütçesi görüşülürken aynı belgeyi MHP' lileri eleştiren bir biçimde gösterdiğini belirttiler, ` 


TÖB-DER Ankara seçimini... 


(Baştarafı 1. Sayfada) bunun listesinden. Onur Kuruluna da Ulvi Nor man, Hüseyin Sökün ve Serpil Dövüşçü seçildi. 
Kongrede Yurtsever Öğretmen grubu aday gös termeyerek Devrimci Öğ-Tetmen listesini destekledi. Seçime katılan diğer grupların aldıkları oylar ise şöyle: 

CHP, TKP ve TİP ittifakı olan Halkçı Eğitimciler, Birlik Dayanışma ve Demokrasi İçin Birlik bloku 768, Halkın Kurtuluşu eğilimli Yurtsever Devrimci Öğ- 


retmen 157, Kurtuluş eğilimli Devrimci Demokratik Birlik 111, 


TSİP eğilimli Demokratik Merkeziyetçiler ve 
Özgürlük Yolu ittifakı 76 
oy. 

KUYUCAK'TA 
HALKÇI 
EĞİTİMCİLER 

KAZANDI, 


4 TÖB'DER Kuyucak.: 


Şubesinin -Olağan Kong- 


resi Cumartesi günü yapıldı. Seçimi Halkçı Eğitimciler grubu kazandı. 

Seçime iki liste katıldı: Birlik Dayanışma ve Halkçı Eğitimciler. Yurtsever Öğretmen ve Devrimci Öğretmen grupları, Halkçı Eğitimcileri desteklediler. 


Kongrede bir konuşma.yapan Yurtsever Öğretmen sözcüsü TÖB-DER'de bölücülüğün esas kaynağı Birlik Dayanışma'dır" dedi. 

Seçim sonucunda bazı üyelerin karma liste yapmas nedeniyle Yönetim Kuruluna Birlik Dayanışma'nın listesinden Nedim Yılmaz'da girdi. Yeni seçilen Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor: 


Ahmet Taşkın, Nevzat 

Söyler, Bekir Sayar, Erdoğan Eker, Nedim Yilmaz. 
TÖB-DER Kuyucak Şubesinin eski yönetimi Birlik Dayanışma grubunun elinde idi. 


İNŞ E EN 
| TKP'nin arabasma 
binen CHP'liler 


(Baştarafı 1. Sayfada) Eğitimciler" grubu seçimlerde TKP-TİP ittifakını destekledi, hatta bu ittifakın içinde yer aldı. 

Olayın perde arkası ise son derece karmaşıktı. TKP, TÖB-DER Ankara Şube yönetimini ele geçirmek için bu kez de her türlü oyuna başvurdu. Esas olarak "Birlik Dayanışma" adıyla seçimlere giren TKP taraftarlarından bazıları, CHP'li öğretmenlerin oyunu alabilmek için CHP'li kisvesine bürünerek ayrı bir grup oluşturma çabasına da girmişti. İşte, başında TKP taraftarı Tevfik Yılmaz'n bulunduğu sözde "Halkçı Eğitimciler" grubu da böyle oluşturuldu. 

Gerçek CHP'li öğretmenler ise oluşturdukları başka bir "Halkçı Eğtimciler" grubuyla bu ittifaka karşı çıktılar, bağımsız bir grup oluşturmaya çalıştılar. 

CHP Genel Merkez yetkililerinin ise bu gruba ve diğer "Halkçı Eğitimciler" grubunda bulunan CHP'lilere bağımsız hareket etmeyi salık verdiği, ittifaka girmemelerini önerdiği söylendi. 

Kongre günü ise CHP'li öğretmenlerin bağımsız tutum koymaktan aniden vazgeçtiği, 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l siyasetlerini benimsemeseler bile diğer "Halkçı Eğitimciler"' grubu ile ortak hareket edecekleri ve TKP-TİP ittifakına dahil olacakları bildirildi: r 

Bu gelişme nasıl olmuştu? Siyasetlerini benimsemeseler bile CHP'li öğretmenler TKP taraftarı "Birlik Dayanışma"yı nasıl desteklemişlerdi? 

Kongre sonunda yayılan bir söylenti bu gelişmeyi belli ölçüde açıklıyordu: "CHP Genel Merkezi üçlü ittifakın desteklenmesini istiyor" deniliyordu. Orhan Birgit'in "Halkçı Eğitimciler"'in ileri gelenlerine telefon edip bu ittifakı desteklememeleri halinde Milli Eğitim Bakanlığının kendilerine dünyayı zin- dan edeceğini söylediği iddia ediliyordu. 

Yayılan söylentiler kendisine aktarıldığında CHP Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Birgit ise şunları belirtiyordu: 

"Ben kesinlikle böyle bir şey demedim. 
CHP'li öğretmenlerin her zaman bağımsız tutum almasını savundum. Ve ittifaka girmemelerini önerdim." 

TKP yine klasik numaralarından birini çevirmiş, CHP'nin sırtındaki bu kene yeni bir mevzi kazanmak için yine CHP'lilerden yararlanmıştı. q 

Öğrenildiğine göre devreye bazı CHP'li öğretmen parlamenterler girmiş, CHP'li öğretmenler üçlü ittifakı (TİP- TKP ve sözde Halkçı Eğitimciler) desteklenmediği ve CHP Genel Merkezi bu yönde tutum koymadığı takdirde “hükümetin zor durumda kalabileceğinden"' sözetmişlerdi. Aralarında bazı CHP Milletvekillerinin bulunduğu bir grup parlamenter CHP Genel Merkezine karşı "Hükümetin devamını" şantaj konusu yapmışlardı. 


di FA N 


7 milyondan fazla oy alıp Türkiye'nin en büyük partisi olarak ortaya çıkan CHP, TKP'nin ve onun etkisindeki bazı kişilerin şantajına bir kez daha boyun eğiyordu. 

CHP Genel Merkezinin bu tutumunun nasıl bir tepki yarattığını görmek için TÖB-DER kongresine katılan Ankaralı "'Halkç?*Eğitimciler"le konuşmak yeterli. Onların tepkisi bu oyunun bütün Türkive'de sökmeyeceğini gösteriyor. Halkçı Eğitimci öğretmenler bağımsız tutum almalarının “şimdilik önlendiğiti"' belir- 


münde Serter Bağcan'ın iki yapıtı sunulacak. 
Programda ayrıca çocuklara yönelik sanat olaylarından haberler, çocukların yazdıkları şiirler ile yaptıkları resimler de yer alıyor. Hazırlayanlar: Mustafa Aksoy, Zekeriya Kabadayı, Nedret Çatay ve Kenan Erdem. 

19.30 SPOR 

20.30 HABERLER 

21.15 MİNİK KONSER 

Programda Schubert'in "Alabalık" adlı yapıtı, soprano Müfide Özgüç eşliğinde piyanoda Metin Öğüt tarafından seslendiriliyor. 

21.20 ÇALAR SAAT 

Atilla İlhan'ın sunduğu program dizisinin bugünkü bölümünde ressam Avni Arbaş tanıtılıyor, konuk Suna Kan ile yapılan Söyleşiye yer veriliyor. Sunulacak şiirler şunlar: Paul Eluard'ın "Karartma", Atilla İlhan'ın "Li- li Marlen" ve Tevfik Fikret'in "Ferda", Programda Oktay Akbal'ın "Önce Ekmekler Bozuldu" adlı öyküsünün giriş bölümü de sergileniyor. 

22.10 TÜRK HAFİF MÜZİĞİ (Alpay ve Grup A) 

22.30 VAKIF (8. bölüm) 

23.15 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış,Program ve Kısa Haberler 
05.05 Türküler, Şarkılar 


18.16 Laf Lafı Açar 19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İçin On Dakika 
20.12 Hafif Müzik 
20.15 Köy Dağarcığı 20.40 Şarkılar 
21.00 Kısa Haberler 21.02 Türküler Geçidi 21.20 Tangolar 
21.40 Şarkılar 
22.00Kısa Haberler 22.02iTBMM|. Saati 
22.40 Türküler 23.00'HABERLER 
23.10 Beraber ve Solo 


06.00 Kısa Haberler 07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.00 Kısa Haberler 09.02 Kadın Dünyası 10.00 Kısa Haberler 10.01 Arkası Yarın 
11.0 Okul Radyosu 
13.00 HABERLER 
13.19 Hafif Müzik 
14.32 Müzik Bahçesinden 15.00 Kısa Haberler 


15.20 Şarkılar Şarkılar 15.40 Hafif müzik 23.40 Türküler ve Oyun 16.05 Okul Radyosu Havaları 


17.00 Kısa Haberler 17.02 Akşama Doğru 
18.00 Kısa Haberler 18.01 Çocuk Bahcesi 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 

09.30 Türküler 

09.45 Müzik Sözlüğü 

11.30 Yarının Büyükleri Çocuklarımız 

12.00 Çeşitli Sololar 

13.00 HABERLER 

14.30 Yabancı DII öğrene- 


tm 
07.00 Açılış ve Program v9.00 1 urkçe Haberler 09,03 Barok Müzik 
; 10.30 Diskoteğimizden 11.00 öğleye Doğru 
13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 


24.00 Kısa Haberler 00.02 Gece Konseri 
00.55 Kısa Haberler 01.00 Prögram ve kapanış 


16.20 Arkası Yarın 
17.30 Fasıl 

18.00 İşte Doğa 

19.00 HABERLER 

20.15 Küçük Konser 
21.30 Bizden Sesler 

22.00 Türküler Geçidi 23.30 HABERLER 

23.55 Program ve Kapanış 


17.00 Türkçe Haberler 18.00 Stüdyo FM 

19.00 Stüdya Konseri 1 
20.30 Melodiler Geçidi 21.00 Müzik Takvimi 23.00 Pazartesi Konseri 01.00 Program ve Kapanış 


Yazı İşleri Müdi 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: FERİT İLSEYER 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


i: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


sırasında, salonda kavga çıkardı. 

Başkanlığa seçilen Ekrem Utkan anarşiye deği- 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
| 
nerek ,Kahramanmaraş- | 
| 
| 
| 


için siyasi meselelere girmeyeceğini, kanunlara saygılı olduklarını, herkesin kendisi gibi düşünürse sıkıyönetime gerek kalmayacağını söyledikten sonra seçim otobüsüyle yola koyuldu. 
Demirel Cumartesi günü Tarsus, Erdemli ve Aslanköy'deki konuşmalarında çeşitli konulara değindi. 
Tarsus'daki konuşmasında dağıtılan bülten dışına pek çıkmadı Demirel. Dinleyenler en çok "Başbakan Demirel" diye bağırdılar. Alanda asılı "Vatanı böldürmeyeceğiz"' yazılı bez pankart dikkati çekiyordu. 
Erdemli'deki konuşmasında bir grubun sürek li olarak "Milliyetçi Demirel", "Komünistler Moskova'ya" diye bağırması üzerine Demirel bol bol komünizme çattı. Demirel konuştukça grup coştu daha çok ve sürekli bir şekilde "Komünistler Moskova'ya” diye bağırdı. Onlar bagırdıkça da Demirel komünizme çatma dozunu artırdı. 
Aslanköy'deki konuşmasında ise Demirel Menderes'in ruhunu anarak başladı. Aslanköy 1946'da çok partili döneme geçildiğin- de CHP'yi destekleyen ilk köylerden biriydi. 
Anlatıldığına göre, bu köyde üç kez muhtarlık seçimi yapılmış, DP iktidarının ısrarına rağmen her üçünde de CHP adayı muhtar seçilmiş. Son seçimde köylülerle jandarma arasında silahlı çatışma çıkmış ve çok sayıda köylü jandarmaya karşı gelmekten tutuklanmış. Seçim otobüsüne binen Aslanköy Belediye Başkanı mikrofonda bunları uzun uzun anlattı. Bunun üzerine Demirel konuşmasına Bayar'ı, Menderes'i anarak başladı. z 
Demirel'in Tarsus konuşmasından sonra seçim otobüsünde kulis yoğunlaştı. Aslanköy yöneticileri önce Aslanköy'e gidilmesini istiyorlardı. Demirel ise önce Erdemli'de konuşmadan yanaydı. Bir ara Aslanköy yol ayrımına gelindiğinde yöneticilerden biri otobüsü Aslanköy'e yöneltti. Demirel "nereye gidiyoruz?" diyerek otobüsü durdurdu. ~- Erdemli'ye gideceğiz komutunu verdi. Otobüs geri dönerek Erdemli yoluna koyuldu. 
Demirel Erdemli'de konuştuktan sonra oto- 
| büs bir benzin istasyonuna çekildi. Mazot alındı, taksilere benzin dolduruldu. Konuşmasında 
| sık sık kuyruktan, karneden sözeden Demirel 
| benzin alındıktan sonra "Bakın Erdemli'de kar- 
| ne yok. Kendi nüfuzumuzla benzin alıyoruz" 
dedi. 
| Aslanköy'e girerken göze çarpan "Umut ve 
barış güvercini ören kuşu (Baykuş)'çıktı"' sözl leri yazılı pankarta çok sevinmiş olacak ki De- 
| mirel otobüste neşe içinde bunu anlattı durdu. 


lara, Malatyalara meydan verilmemesi için anarşinin kaynağının istedi. 
CHP ELAZIĞ İLİ 
KADIN KOLLARI 
KONGRESİ YAPILDI 


kazınmasını 


Elazığ'da il ve merkez ilçe kadınlar kolları kongreleri yapıldı. Yapıl lan seçimler sonunda İl Başkanlığına Ulviye To- i ker, Merkez İlçe Başkan- | lığına da Halise İmançer seçildi. Kongrede delege- İ ler yaptıkları konuşma- | larda CHP İlçe yönetimini eleştirdiler. | 

KARŞIYAKAİLÇE | 

KONGRESİNİ 
MERKEZCİLER | 
KAZANDI | 

CHP Karşıyaka İlçe Kongresi yapıldı. Merkez- l cilerin desteklediği Cahit İ Gündüz'ün listesi seçimi kazandı. İ 

Bilindiği gibi Karşıyaka İlçesi İzmir ilinin dele- | gelerinin yüzde 50 sini çı- | kartıyor. Divan Başkanlığını kazanan merkezcile- | rin desteklediği Gençlik | ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur kongrede bir konuşma yaptı. Konuşmasında CHP içerisine bazı tahrikçilerin sızmaya çaıştıklarını belirterek > “CHP Kurtuluş mücadeelerinden gelen bir parsidir. Demokrasi ve özjürlükleri koruma younda yılmadan mücade- e verir" dedi. 


Evren, 
' . 

Antalya” ya gidiyor 

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evreri, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin: ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Ulusu ile bugün Antalya'ya gidiyor 


Otobüs, işçilerin grevde olduğu Soda Sanayii tesislerinden geçerken İçel Milletvekili Ferdi Arıcı bu fabrikayı sayın Demirel yaptı, hükümet şimdi işçileri greve çıkarttı. Tesisleri kapalı. Bizi Bulgaristan'ın sodasına muhtaç etti" dedi. 
Ferdi Arıcı Demirel'i memnun etmek için çabalıyordu. Fabrikayı görünce bunu Demirel, şunu Menderes yaptı, kuyruk görünce de bu Ecevit'in bu da Deniz Baykal'ın kuyruğudur'diyor, De-- mirel, memnun, "herşey kuyruk oldu" diye söze katılıyordu. 
- Akşam bir motelde verilen yemeğe Silifke Belediye Başkanı Metin M.Kabaldak katıldı. Demirel'e bir buket vermesi üzerine "istifa edecekl miş, AP'ye geçecekmiş" sözleri dolaşmaya başladı. 


SATILIK 
ARSALAR 


Müracaat: 49 85 80 


p e a E E A R İN. 


|- ANKARA BÜROSU: Meşrutiyât Bad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel: 13 10 90, 25 25 54 


ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer Iş Hanı, Kat:3 No: 16, Tel: 17 493, 


MERKEZ: 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL penea e e 
Yazı İşleri Tel: 26 52 44 
İdare Tel: 26 5437 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 

5 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 7038 


EE EN E mm 


YURT DIŞI BÜROLARI: 


"Sosyalist Sistem”e saldıranlarla işbirliği yapılsın mı? 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


TİP yanlıları kongrenin başından sonuna kadar yönetimi "Sosyalist sistem"'e saldıranlarla işbirliği yapmakla suçlamışlardı. Kongrenin sonuna doğru da bir önerge vererek işbirliği yapılması isteklerini somut olarak gündeme getirdiler. 

Önerge sanki bir gensoru niteliği taşıyordu. 
Oylama çok heyecanlı geçti. İki taraf da bütün güçlerini salona topladı. Herkes nefesini tutmuş oylama sonucunu bekliyordu. 

Önce "işbirliği yapılmasın" diyenlerin oyları sayıldı. Sonuç: 182 kişi. Sonra böyle bir önergeyi kabul etmiyoruz diyenlerih oyları sayıldı. Sonuç: 223 kişi. TKP ve TİP şefleri çok bozuldular bu sonuca. Yüzleri asıldı, oylamayı kazananlar ise sevinçli, bir alkış kopuyor. Kutluyorlar sonucu. 

TİP ve TKP şefleri iki gün boyunca yönetimi "siyaset yapmamak" “'Maocularla işbirliği yapmak" la suçladılar. Siyaset dedikleri şey Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak, mimarların demokratik isteklerini savunmak değil. O halde neyi savunuyorlar? diyeceksiniz. Kendilerinden dinleyelim. Kongrede TKP teorisyenlerinden ve 


İstanbul Eski Şube Başkanı Hasan Çakır,bakın neler söylüyor: 

"Bunlar siyaset yapmıyorlar. Moskova başmimarının kitabının basılmasını önerdik, 


ideolojik nedenlerle reddettiler. Aynı siyasetin ürünü olarak uluslararası ilişkilere girmiyorlar. 
Biz sosyalist ülkelerle ilişki öneriyoruz, kabul etmiyorlar." 

CHP yanlısı olarak bilinen bazı kişiler vardı kurultayda. Adlarından bile pek sözedilmiyordu. TKP ve TİP'lilerin arasında kaybolup gitmişlerdi. Zaten istikrarlı bir tutum da izlemiyorlardı. Bazıları yurtseverlerin yanında yer alıyor, bazıları da öbür tarafta .Bunların arasında bazı mevki düşkünleri vardı ki, TKP şefleri bunları genel sekreterlik vererek avlamışlardı. 

Teoman Öztürk, TKP'lilerin hegemonyacı olduklarını, siyaset siyaset dedikleri şeyin odaya kendi damgalarını vurmak olduğunu açıkladı. Yine de eksikliklerini Ankara Şube Yöneticilerinden Çelen Birkan'dan dinleyelim: 

"Bunlar durmadan konuşuyorlar. Biz de çrkıp bunların çalışmadıklarını anlatmalıyız. 
Daha az mütevazi olmalıyız. Yıllardır gönüllü çalışma ilkesi vardır. Biz uyguluyoruz ve çalışıyoruz. Ama onlar bu ilke yeni ortaya çıkmış gibi bir de konuşuyorlar. Bunlara karşı tavır almanın zamanı gelmiştir." 

TKP'nin esas hedefi Mimarlar Odası seçimini kazanarak TMMOB yönetimini ele geçirmekti. 
Onun için "Savaş Yolu'nun 19 Mart tarihli sayısında Teoman Öztürk'e saldırıyor, "'Maocular tarafından destekleniyor" diyorlardı. Kongrede ayrıca Makina Mühendisleri Odas Başkanı ve TKP'nin elebaşılarından Fevzi Şolt da boy gösterdi. Şolt'un CHP yanlılarını ayartmakla görevlendirildiği söylendi kongrede. 

Hep beraber üşüşmüşlerdi ama hesapları boşa çıktı. 


İSVEÇ HOLLANDA 
Luntmakargatan 58 
11358 
Stockholm 
Tel: 30 56 39 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 
Josaphat 

1030 Bruxelles 
Tel: 00 322 


— 215 40 60 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


Bildstr 53 
Utrecht 
Tel: 31 47 61 
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7.4.1979 günü yapılan TÖB-DER Trabzon Şubesi seçimlerini TSİP eğilimli Demokratik Merkeziyetçiler kazandı. Kongrenin yapıldığı sinemanın balkonuna , Birlik Dayanışma grubu tarafından 

yerleştirilen (o İGD'liler, kendilerinden olmayan grupların özellikle de Yurtsever Öğretmen grubunun konuşmalarına müdahalede bulundular. 
Kongreye katılan TÖB— DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu'nun konuşması' da bunlar tarafından kesilmek istendi. 

Daha önceki yönetimin başkanı olan Birlik Dayanışmacı. konuşmacı tarafından okunan rapor- da sık sık Sovyetler Birliği'nden söz edildi. Seçim lere Devrimci Yol'un ve bir takım * grupçukların desteklediği Demokratik Merkeziyetçiler, Birlik Dayanışma ve Yurtsever Öğretmen grubunun desteklediği Halkçı Eğitimciler katıldılar. 

Kongrede Birlik Dayanışma grubu tarafından bir önerge verilerek Yurtsever Öğretmen'e söz hakkı verilmemesi istendi Önerge reddedildi. 

Seçim sonucunda Demokratik Merkeziyetçiler 240 oy, Birlik Dayanışma 172 oy, Halkçı E-Zitimciler 154 oy aldılar. 

Kongreye Aydınlık muhabiri alınmadı. 


Türkeş'in... 


(Baştarafı 1. Sayfada) yâptıkları işkencelerin sorumlusu Ecevit'tir. 
Gafil iktidar, ülkeyi komünistlere teslim etmiş, komünizm kapıya dayanmıştır. Ülke komünistlerce parsellenirken, Ecevit hâlâ-umut veriyor, açıkça vatandaşı oyalıyor. 
Bütün olanlara, bölücü akımlara göz yuman Ecevit'i istifaya davet ediyorum." 

Daha sonra, hayat pa- 


halılığını eleştiren Türkeş konuşmasını şöyle bitirdi. 'Tedbit paketi 


dediler, adına önlem paketi dediler, paketten vatandaşa kazık çıktı, stokçulara, toptancılara da fahiş kâr." 


ABONE ÜCRETLERİ 


İSVİÇRE Yurt içi 
Ch. des Çotes | 
1020 Renens 
V.D.) 

Lozan 


108 TI. (1 Aylık) 
320TI.. (3 Aylık) 
645TI. (6 Aylık) 


1290 TI. (1 Yillik) 


tiyorlar. 


C 


Demirel, Güney gezisinde de komünizme çattı 


ADANA (ÖZEL) 


AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Ecevit Hükümetini hiç bir zaman komünizmi tehlike sayma- 


dığın belirterek, Türkiye Cumhuriyetinin en bü yük düşmanının komünizm olduğunu ileri sürdü. 


Demirel dün de İçel'in Anamur, Mut, Gülnar ve Silifke İlçelerinde konuştu. Demirel konuşmasında anarşi konusuna değinerek bu hükümetin kan gölü içinde oturmaya devam ettiğini savundu. 
“Türkiye birliğine yönelmiş tehditler tehlike sınınna geldiği halde hiç bir tedbir yok, hatta tedbirin ağıza alınmasından korkuyorlar" diyen Demirel konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Kanun ve nizamları hakim kılmak devletin işlemesiyle mümkündür. Bu hükümet devleti işletemez. Zira devlet işlerse kanun ve nizamlar hahim olursa, bu hükümetin payandaları rahatsız olur ve hükümet göçer 


Bayrampaşa 
Cezaevinde çıkan olaylarda 
3 kişi yaralandı 


İSTANBUL(AA) 
Bayrampaşa Cezâevin- de bu sabaha karşı çıkan isyan sırasında, iki gardiyan ile bir hükümlü çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. 

Saat 03.00'de Cezaevindeki onlemlerin sıkı olduğunu öne süren ve ilkin bir koğuşta direnişe e mahkumların eylemi, giderek tüm ko- 
-Euşları sardı. 

Cezaevi yetkilileri olaylardan sonra bazı mahkumların başka cezaevlerine (o gönderilmcekle-ini bildirdi. i A 


Yurt Dışı, 


30 DM (1 Aylık) 
90 DM (3 Aylık) 
160 DM (6 Aylık) 
310 DM (1 Yıllık) 


Yayın ilanı 


" (Yayın Sayfasında) 30 lira, Doğum,Evlenme,Ölüm(5 Snt.) 350 lirá Küçük İlanlar 


| Göcerse göcer. Bir hükümet daha bulunur ama ülke bulunmaz, devlet bulunmaz . Millet bütünlüğü bozulursa, onu tamir et: mek fevkalade zor olur." 


Demirel hükümetin. 
hiç bir zaman komünizmi. 
tehlike saymadığını 


belirtti ve "halbuki T.C" Devletinin en büyük düşmanı komünizmdir. Devleti işletme yetkisi böyle bir zihniyetin eline geçince devlet düşmanlarına: gün doğdu. ülkenin çek-: tiği ızdırap bundandır! 
dedi. H 

Ekonomik sorunlara da değinen Demirel “bu hükümet enflasyonu hiç? 
bir zaman tehlike sayma + dı, böylece vatandaşı cendere altına soktu. Türkiye ekonomisini adeta boğazladı. "Bu hükümet devletin iflasını ilan ede- ` rek ülkeyi dış kaynaklar- dan mahrum bıraktı. İtibarsızlığa sebep oldu" dedi. 


Acilciler... 


iBaştarafı 1. Sayfada) 


Murat marka bir oto mobille gelen ve 5 kişi olduk 

ları sanılan saldırganlar, 

binayı yaylım ateşine tu- ; tarak, kapının önünde 

nöbet tutan Ali Karakuzu ve Hasan Çıraklı adlı 

bekçilerin ölümüne neden oldular. Ayrıca karakolun taranması sırasında içerde olan Mahmut Turgut adlı polis memuru da çeşitli yerlerinden ağır yaralar aldı. 


Olayın duyulmasından sonra yapılan aramalarda 
6 kişi çeşitli planlarla yakalandı. Karakolun önünde 61 mermi ve bir el bombas fitili bulundu. < 


İLAN TARİFESİ: 
2.4.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 


(Santimi) 250 lira (Santimi) 300 lira (Santimi) 100 lira 


22340-379 


(Kelimesi) 5 lira 


Karma Parlamento Komisyonu toplanırken... 


ÜRKİYE-AET İLİŞKİLERİ VE GÜN TARTIŞILAN KONULA 


Türkiye AET Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı 9—11 Nisan arasında Ankara'da yapılacak. AET ile ilişkiler konusu bugünlerde gene güncel. 


Türkiye'ye yardım meselesi de işin içine girince işler iyice arap saçına döndü. AET, OECD, 
IMF derken neyin ne olduğu anlaşılmaz oldu. 
Ayrıva Türkiye ile Ortak Pazar arasındaki ilişkiler de aynı şekilde bir muammaya döndü. Hazır 
AET meselesi 11 Nisan'a kadar Türkiye'de gene yoğun bir şekilde tartışiiacakken, bu konuyu geçmişinden bu yana derleyip toplamanın yararlı olacağını düşündük. 


Böylece (o Türkiye—AET ilişkilerinin gelecekteki muhtemel biçimlenmesi 


hakkında da bazı ipuçlarının elde edilebileceğini umuyoruz 


Kısa bir özgeçmiş 

31 Temmuz 1959. Bu 
tarih, 20 yı ülkemizi kamuoyunun belki de adını en fazla duyduğu bir organizasyona Türkiye" nin de katılmak isteğini ilk kez belirttiği tarihtir. 
Türkiye'nin katılmak istediği bu kuruluş, kısaca diye bilinen Avrupa onomik Topluluğu ya da Ortak Pazar'dır. 


Türkiye ile AET ara sındaki ilişkilere geçme den önce kısaca AET'nin kuruluşu ve gelişimi üzerinde durmak gerekir. 

1945 yılında İkinci 
Dünya Savaşı sona ermiş ve bütün Avrupa adeta bir harabe halini almıştı. 
Alman faşizmi yenilmiş, uluslararası sahneye genç ve gürbüz bir emperyalizm, gelecek yılların yeni dünya janc 


rması A- 


merikan emperyalizmi çıkmıştı. Avrupa haraptı ama, bu durumun uzun 


süre devam edemeyeceği 


açıktı ve bu koşullara ağmen ABD, Avrupa'nin önemini takdir edebili- 


yordu. Hele İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'nın doğusu sosyalizmi seçince, batısının önemi olağanüstü ölçüde arttı. 


ABD, bu bölgeyi denetimi altında tutmaksızın dünya jandarmalığı rolünü oynâyamayacağını iyi biliyordu. Yıkılmış Avrupa, bölünmüş Avrupa birleşmeli ve bu birliğin d ni ABD'nin elinde Kurulacak böyle birlik hem ABD'nin yatırım ve pa- 


lıydı 


Vem e 


kıyor. 


Türk işçilerinin Avrupa'da serbest dolaşımına Alman 


kabul edilecek. 


zar alanlarını garanti altına alacak ve hem de sosyalist Sovyetler Birliği'ne karşı batısında bir kuşatma halkası oluşturulabilecekti. ABD, bu amaçla bir yandan bazı askeri paktlar kurarken, (NATO, CENTO gibi) 
bir yandan da Batı ülkelerini ekonomik açıdan güçlendirme yollarını arıyordu. 

İşte "Marshall Programı" bu yolların en etkilisi olarak 5 Haziran 1947'de ABD Dışişleri Bakanı Marshall tarafından açıklandı. Programın başlıca iki amacı "Savaşın tahribatını yok etmek" ve "Komünizme karşı bir blok oluşturmak "tı 

1947-1957 arasında geçen 10 yıl, Avrupa ülkelerinde birlik eğilimìni güçlendirdi. Nihayet, 
25 Mart 1957'de AET'yi 
kuran anlaşma Roma'da imzalandı. Anlaşmayı im zalayan 6 Avrupa ülke- 


Türkiye, AET'ye dokuma ihracatını artırmak istiyor, bütün AET ülkeleri karşı çı. 


si; Almanya, İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg anlaşmasının amaçlarını, "büyük kayıplara yol açan savaşlara son vermek" ve "'savaşların yol açtığı ekonomik ve sosyal yaraları sarmak" olarak belirliyorlardı. Roma anlaşmasına göre, bu anlaşmayla başlayan süreç, ekonomik, parasal ve sonunda da politik bütünleşmeyle sonuçlanacaktı. 


Bu arada hemen değinmemiz gereken bir nokta da AET'nin şu an- daki konumunun 2. Dünya Savaşı ertesinden farklı bir görünüm arzetmesidir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, ABD'nin 1970'lerde dünya ölçüsünde gerilemesine paralel olarak, bu ülkenin kendi üzerindeki denetimine büyük ölçüde son vermiştir. 

AET bugün esas olarak Sovyetlerin bölgede- 


Türkiye, AET'ye ihraç ettiği tarım ürünlerinde gümrük indirimi talep ediyor, Fransa ve İtalya karşı çıkıyor. 


ki yayılmacılığına karşı Avrupa ülkelerinin birliğini sağlamada önemli adımlar atarken, ABD ile ve öteki ülkelerle eşit ilişkilerin geliştirilmesi yönünde 'önemli ölçüde başarı sağlamıştır. 


Türkiye'nin 

AET've girişi ve iişkilerin gelişmesi 


Başta da belirttiğimiz 


gibi, 31 Temmuz 1959 
günü Türkiye, ortaklık anlaşması için AET'ye 


resmen başvurdu 

12 Eylül 1963'de imzalanan gümrük birliğine dayalı ortaklık anlaşması, ilişkilerde ilk somut adımların atıldığı anlaşma sayılabilir 

İlişkilerde en önemli adım ise kuşkusuz 1 Aralık 1964'de imzalanan Ankara Anlaşmasıdır. Bu anlaşmanın birinci maddesinde Türkiye ile AET arasında bir ortaklık kurulduğu belirtilmekte ve ortaklık 

A) Hazırlık dönemi, 
B) Geçiş dönemi ve C) Son dönem olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır. 


Anlaşmaya göre hazırlik döneminde Türkiye, herhangi bir yükümlülük altına girmemektedir. Bu dönem, Türkiye'nin AET yardımlarıyla ekonomisini güçlendirme dönemi olarak belirlenmiştir. Anlaşmaya göre, hazırlık döneminin süresi 5 yıldır. 

İkinci dönem olan geçiş döneminin süresinin ise 12 yılı geçemeyeceği belirtilmektedir. Bu dönemde "Türkiye ile Top- 


luluk arasında bir gümrük birliğinin (yani gümrüklerin kaldırılarak ticaretin serbestleştirilmesi) gittikçe gelişen biçimlerinin yerleştirilmesi'' amaçlanmaktadır. 


Ortaklığın son döneminin ise artık bütün ticari kısıtlamaların kalktığı bir gümrük birliği dönemi olacağı belirlenmekte ve süresi de 5 yıl olarak saptanmaktadır. 


Katma protokol 


Çevresinde (o bugünkü tartışmaların cereyan ettiği Katma Protokol, hazırlık dönemini sona erdirip geçiş dönemini başlatan anlaşmadır. Aslında Katma Protokol, Ankara Anlaşmasının hükümleri- ne göre 1969 yılında imzalanmalıydı. Ama bu amaçla yapılan görüşmeler 
9 Aralık 1969'da istenen 
ödünlerin verilmediği gerekçesiyle Türkiye tara- 


ya karşı çıkıyor. Büyük olasılıkla Almanya'nın bu isteği 


fından tek taraflı olaran kesildi 


Görüşmelerin kesilme sinden sonra bu konuda hiç bir ilerleme kaydedilmediği halde 23 Kasım 1970'de Katma Protokol imzalandı, 1 Ocak 1973' de de yürürlüğe girdi 


Katma Protokol'ün yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra Türkiye'nin iti razları başladı. Türkiye hükümeti o günden bu yana her fırsatta Katma Protokol hükümlerinin günün koşullarına uydurulması gerektiğini talep etti ve protokolde deği şiklikler yapılmasını savundu 


Katma Protokol üze rinde bugün yapılan tartışmaları anlayabilmek i çin, protokolün önemli bazı maddelerini kısaca incelemekte yarar vardır 


1) Gümrük Birliği 


İlgili maddelere göre AET ve Türkiye, ithalat ve ihracatta karşılıklı olarak uyguladıkları gümrük vergileri ve resimleri ar tırmaktan o sakınacaklardır. Ayrıca mevcut gümrük vergileri ve resimlerin de adım adım kaldırılma sı öngörülmektedir 


2) Miktar Kısıtlamalarının Kaldırılması 


Protokole göre, bazı hükümler saklı kalmak ü zere taraflar arasında it halat miktar kısıtlamaları yasaklanmaktadır. Böylece Türkiye, ülke içinde üretilen malların korunabilmesi için gerekli olan bir unsurdan daha, ithalat kısıtlamaları koyabilme hakkından vazgeçmiş oluyordu. Başka bir koruma duvarı olan gümrük vergilerinin koruyucu gücü ise önceki maddede gördüğümüz gibi önemli ölçüde azaltılmıştı 

3) Rekabet ve Vergileme, 


Taraflar, ilgili maddelerde, kendi milli mallarına uyguladığı vergilerden daha fazlasını diğer tarafın benzer mallarına hiç + bir şekilde uygulamayacaklarını kabul etmektedirler. Aynı biçimde, anlaşmaya göre tarafların, kendi üretimlerini koruyacak tarzda iç vergileme sistemleri geliştiremeyecekleri de kabul edilmektedir 


Katma protokol tartışmaları bugün hangi noktalarda yoğunlaşıyor 


Son zamanlarda Türk 


ALPER GÖRMÜŞ 


Dosyası adı altında çokca duyduğumuz başlıca tartışmaları dört noktada toplayabiliriz 

1) Türkiye'ye yapılacak yardım ve kredi tar- 


tışmaları (3. ve 4. Mali Protokol) 
2) Türkiye'nin, Türk 


tarım ürünlerine yapılmasını istediği gümrük indirimi sorunu 

3) Türk işçilerinin 
AET ülkelerinde serbest dolaşımı, 

4) Türkiye'nin AET ülkelerine yapmak istediği dokuma ve konfeksiyon ihracıyla ilgili tartışmalar. 


Türkiye — AET Karma Parlamento Komisyonu toplanırken üye ülkelerin bu noktalardaki son tutumları şöylece özetlenebilir: 


Türkiye'ye yardım ve kredi 


31 Ekim 1981'e kadar 
olan dönemi kapsayan 3. 
Mali Protokolde Türkiye ye, yaklaşık 450 milyon dolar kredi açılması hemen hemen bütün üye ülkelerce kabul edilmiş bulunmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda yurdumu za gelen Avrupa Yatırım Bankası Heyeti bu konuda Türk yetkilileri ile bazı görüşmeler yapmış, ama kesin bir sonuç alınamamıştı. 


4. Mali Protokol Tar tışmaları ise 800 milyon dolarlık bir proje kredisi üzerinde yapılmaktadır Ancak bu konuda bir çok güçlükleri wardırve bazı ülkeler bu miktara itiraz etmektedirler. Bu konuda bir başka fikir de 3. Mali Protokolün 
1983 yılına kadar uzatı- 
*larak, bu protokol çerçevesinde 330 milyon dolarlık ek bir proje kredisi sağlanması yolunda-Ayrıca, Türkiye'den alınan kredi faizlerinin azaltılması yolundaki öneriler de bugünlerde tartışılmaktadır 


Türkiye'nin Türk 
Tarım Ürünlerine yapılmasını 


Bilindiği gibi Türkiye, "bağışıklık dönemi" olarak tanımlanan 1978—1983 döneminin bitimi ile birlikte kendi tarım ürünlerine gümrük indirimi istemekte ve 


dır 


LLL 


ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE FZİLEN HATKLAR, RIRI FSIN' 


NN 


I-)Mali yardım ve kredi 2-)Tarım ürünlerine gümrük indirimi 


3-)işçilerin AET ülkelerinde serbest dolaşımı 


4-)AET ülkelerine tekstil ürünleri ihracı 


böylece tarım ürünleri- nin AET ülkelerindeki rekabet olanaklarının artırılmasını talep etmektedir. Ancak Türkiye'nin ihraç ettiği tarım ürünlerine benzer tarım ürünleri ihraç eden Fransa ve İtalya bu duruma karşı çıktıkları için sorun şimdilik çözümsüz olarak ortada durmaktadır. Federal Almanya'nın, biraz sonra göreceğimiz "serbest dolaşım'' sorununda ödün elde edebilmek için Fransa ve İtalya'yı bu konuda zorlaması da şimdilik sonuç vermemiş görünüyor. 


Türk işçilerini 
AET ülkelerinde serbest 


dolaşımı 


Daha önce yapılmış anlaşmalara göre, Türk işçileri 1986 sonundan başlamak üzere AET ülkelerinde serbestçe dolaşıp iş arayabileceklerdi. 
Şimdi Almanya bu hakkın 1991'e kadar dondurulması ve o tarihte de günün koşullarına göre yeniden ele alınması gerektiğini Konsey'e res- 


Brüksel'de bulunan AET Merkezinin görünüşü. Toplantılar burada yapılıyor. 


men bildirmiş bulunuyor. Almanya bu isteği- ne gerekçe olarak kendi ülkesindeki 1 milyonluk işsiz kitlesini gösterirken, Türkiye, böylece anlaşmalarla sağlanan bir hakkın geri alınmak istendiğini belirtiyor. 

Bilindiği gibi, halen Almanya'da aileleri ile birlikte toplam 1,5 milyon Türk yaşamaktadır. 

Topluluğa yakın çevreler, Almanya'nın bu isteğinin kabul edileceği- ne ilişkin belirtilerin son zamanlarda arttığına dikkat çekiyorlar. 


-Pamukta AET ülkelerine ihraç ettiğimiz önemli tarım ürünlerinden biri. Türkiye, AET'den tarım ürünlerine gümrük indirimi uygulanmasını isterken, AET tarafından bu konuda bir karar henüz alınamadı. 


Türkiye'nin AET istediği dokuma ve konfeksiyon ihracına 

ilişkin tartışmalar 

Ingiltere, Türk dokuma ürünlerine kısıtlama konulmasını istemekteyken son zamanlarda tutumunda belli bir yumuşama gözlenmekte ve sorunun toplu görüşmelerde ele alınmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Ancak hiç bir üye ülke, Türkiye'nin bu konudaki talebi olan dokuma ihraç kontenjanlarının artırılmasını kabul etmemektedir. 

Öte yandan, aynı sorun konfeksiyon ihracatında da vardır. "Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği” tarafından yayınlanan "İhracat Sorunları Raporu'nda bu konuda şöyle denilmektedir: 

"AET, 1979 yılında 
Türkiye'yi 8 milyon 400 
bin adet T-Shirt ve 2 
milyon 307 bin adet bluz ile kısıtlamak istemektedir. 

"Türkiye'nin giderek iddialı bir düzeyde pazarlara girmeye başladığı bir aşamada, öngörülen bu rakamlar gerçekçi olmadığı gibi, ülkemizin tekstil potansiyeline de orantılı değildir." 


Görüldüğü gibi, Türkiye — AET Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye ile topluluk arasında oldukça büyük sorunların biriktiği bir sırada toplanıyor. 

Topluluk, şu ana kadar Türkiye'nin AET'den istediği ödünlerin yalnız yükümlülüklerin 5 yıl dondurulmasına ilişkin olanında bir anlaşmaya varabilmiş bulunuyor. Birikmiş sorunlar gerçekten çoktur ve bu sorunlardan bazıları, Topluluk çevrelerinden de belirtildiği gibi, "siyasal sorun" doğuracak niteliktedir. 


